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HİKAYE gölge 


İLK ATIŞ 
YAZAN: YUNUS ÖZ 

Sessizlik ve huzur... Orman dediğiniz şey tamamen böyle bir şeydi işte. Tabii eğer bir tilkinin ezici dişleri arasında san 
anlarınızı aci dolu bir şekilde çırpınarak geçiren bir kurbağa değilseniz. Neyse ki Kemal, bir kurbağa değildi. O hayatını, 
ormanda nasıl sürdürebileceğini biliyordu, doğayı tanıyordu. Avcılık ve kampçılık çocukluğundan beri geliştirmekte olduğu 
becerilerinden biriydi. Katı bir askeri ailenin başka ne tür uğraşları olabilirdi ki zaten. 

Onun evinde hissettiği yer burasıydı işte. Güneşin batışında esen hafif bir rüzgârla, yaprakların narin, narin 
çıkardıkları hışırtı. İşte ormanın sessizliği ve huzuru buydu. Fakat herkesten çok Kemal biliyordu, sessizliğin sadece tembelliği 
getirdiğini. Hayat akıyordu ve her an değerlendirilmeliydi. 

Ardı arkası gelen üç silah sesi, o sessizliği bir makas gibi kesiverdi adeta. Hemen ardından kanatlarını döve döve dört 
bir yana kaçışan kuş sürülerinin bağırışları doldurdu ortalığı. Ve dördüncü silah sesi geldi, Kemal, yüzündeki belli belirsiz. 
tebessümle, ağacın gövdesine boyayla çizilmiş mavi hedefe baktı. 4. Mermi diğer üçünden daha isabetliydi, meredeyse tam 
ortadan vuracaktı. 

Başını indirip oğlu Kutay'a baktı. O ana kadar, oğlunun omzunu biraz fazla sıktığını fark edememişte. Kutay'a 
dokunmasındaki tek amaç onun gerginliğini almaktı ama görünen oydu ki, birisinin ona da omzunun arkasında dokunması 
gerekiyordu. 

Kutay adeta olduğu yerde dona kalmıştı, elindeki tabanca tütüyordu ve gözleri ateş ettiği hedefinden bir an bile 
ayrılmamıştı. 

“Aferin, çok iyiydi,” Kemal'in oğluna verebileceği tek karşılıktı. Daha ne denebilirdi ki, 11 yaşında ve adeta bir 
profesyonel gibiydi, duruşu, soğukkanlılığı, atışları ve her şeyiyle. 

Kutay başını kaldırıp babasına baktı, elindeki silah hala daha hedefi gösteriyordu: “Gerçekten mi? Bence annem 
böyle demezdi.” 

Evet demezdi. Melike asla böyle bir şey demezdi. Onun verebileceği en iyi iltifat 'çalışmaya devam et, 
konsantrasyonunu bozma,' gibi bir şey olurdu herhalde. Ama Kemal, karısı değildi, yüzündeki belli belirsiz gülümsemenin 
yerini bir kakırdama aldı ve başını sallayarak, “Annen seni çok kıskanırdı,” dedi. 

Bu gün için yeterli bir hedef talimi olmuştu. Kemal, nazikçe oğlunun elinden tabancasını alıp ona bir ip verdi. Şimdi 
Kutay'ın düğümleri çalışması için onu köpekleri Ada ile birlikte baş başa bıraktı. Kendisi de böylelikle karanlık çökmeden 
önce birazcık arkadaşıyla laflayabilirdi. 

Kamp yerleri fazla uzak değildi, şimdiden, mangalda et pişirmeye başladıklarının kokusunu alabiliyordu. Oğluyla 
birlikte oraya vardıklarındaysa, çoktan millet etleri, ekmeklerin arasına doldurmuş, afiyetle yiyordu, hatta kara kurt Ada 
bile, Kemal'in çok eski dostu olan Serkan'ın elinden yalana yalana yiyordu. Öyle kurt değince, insanlar K9, Sibirya ya da 
malamur filan sanıyordu, değildi. Ada hakiki bir kurt köpeğiydi, kurt kırması olarak üretilmişti. Eğitimleri her zamanı daha zor 
olurdu, hatta tamamıyla evcilleştirilmesinin imkânı yoktu fakat bir hayvana amaç verildiği zaman evcilleştirilmesine ne 
gerek vardı ki. Ve genlerinde gerçekten kurtluk taşıyan bir köpeğin avcılık becerilerine ne bir Beagle ne de bir tazı asla 
erişmeyi hayal edemezdi 

bile. 
Kemal, arkadaşı Serkan'ın yanındaki kütüğe sertçe oturdu. Bu sırada Serkan 20 yıllık arkadaşının aklından geçen şeyi çok iyi 
biliyordu ki, eli çoktan yanında duran soğutucu kutunun içinde, buzların arasında kalmış son bir birayı arıyordu. 

“Al bakalım,” diye uzattı Serkan, buz gibi buharı tüten birayı. 

Kemal ise o şişeye dokunduğunda avcuna yeni bileyenmiş bir bıçak saplanmış gibi gelen soğukluk hissiyle kendine 
gelmişti. “Eyvallah.” 

Biranın ilk yudumu her zaman en keyifli olanıydı, baştan aşağı dikmek gerekiyordu. O anda bütün dümya yok. 
oluyordu, sadece boğazından aşağı akan o serinlik, dilinde yer eden mayanın tadı kalıyordu. “Melike de gelir diyordum.” 

Kemal, Serkan konuşurken sesindeki hafif huzursuzluğu duymamış gibi yaptı. “Yok, iş çıktı.” 

Şimdi ise mangalda güzelce pişmiş o yağlı dana etlerinden götürme zamanıydı. Kamptakilerden genç bir çocuk, 
plastik bir tabağa koyup getirdi, Kemal'e. Ayşenur'un oğluydu bu, 15-16 yaşında olmalıydı. Etleri Ayşenur almıştı, öyle yağlı 
deyince hakikatten de yağlı et buluyordu kadın. Süpermarketlerde satılan, yüzde 20'lik 25'lik dana etiymiş filan falan 
hikâyeydi hepsi, Ayşenur'un getirdiği etlere göre. Tek bir ısırık ise gayet açık bir şekilde ifade ediyordu bunu. 

Serkan huzursuz bir iç çekti. “Melike'yi etrafta görmeyince bende diyordum en azında çocuğa biraz rahat verisin.” 

Evet, anlaşılmıştı. Serkan'ın derdi illaki huzursuzluk yaratmaktı bugün. “Hayır, Melike eğitimi devam ettirmekte çok 
kararlı,” diyerek tekrar ekmeğinden yiyip birasında içti, bu konuyu konuşmak istemediğini belirtmeye çalışıyordu. 

Serkan omzunu silki, “Bak benim işim değil biliyorum. Ama şurada birbirimizi ne kadar tanıyoruz şöyle, o yüzden 
kabalığımı mazur gör lütfen. Yani çocuk dediğin böyle yetiştirilmez ki. Gören de çocuğu savaşa hazırlıyorsun sanacak. Ya 
hatırlamıyor musun Şırnak'ta komando eğitimi alırken bile bizi böyle zorlamıyorlardı. Çocuk dediğin, diğer çocuklarla 


dışarda oynamalı değil mi?” 


La HİKAYE gi 


Kemal çok basit bir şekilde, tersleyebilirdi Serkan'ı. 'Sanan ne, benim çocuğum' diyebilirdi. Ama adam ona o kadar 
güzel bir lafı koyma fırsatı veriyordu ki, Kemal kendine hâkim olamadı. Küçük bir kahkaha attı. “Senin çocuğun zamanını 
dışarıda oynayarak mi geçiriyor?” 

Serkan başını eğdi ve bir iç çekti. “Hayır, bütün gün bilgisayarıyla oynuyor.” 

Şimdi Kemal samimi bir gülüş attı arkadaşına. “O zaman ne diye burada ahkâm kesiyorsun.” 

Kısa bir süre boyuncu huzursuz bir sessizlik takip etmişti ikiliyi. O kadar sessizlerdi ki birbirlerinin çiğreyişlerini, 
birayı boğazından aşağı yudumlarken ki seslerini bile duyabiliyorlardı. Kemal burada büyüklüğü yapıp sessizliği bozması 
gerektiğine karar veren olmuştu. Yanında oturan arkadaşıydı nihayetinde. 

“Aslında sana sormak istediğim bir şey vardı,” diye döndü Serkan'a. Yüzündeki kibar ve samimi gülümsemesini 
korumaya çalışıyordu. “Ben ve Melike, Kutay'ın bazı sosyal aktivitelerde yer almasının iyi olacağını düşünüyoruz. Spor filan. 
Hala daha oğlunun gittiği ortaokuldaki basketbol takımına antrenörlük yapıyor musun?” 

Serkan arkadaşının gülümsemesine kendi gülümsemesiyle karşılık vermişti. Güzel, bu iyiye işaretti. Bu kamp en 
azından sabaha kadar sürecekti ve Kemal, kesinlikle belinden, kolu kadar uzun bir av bıçağının sarktığı 1.90 lık bir adamla 
aynı çadırı küs bir şekilde paylaşmak istemiyordu. “Ah tabi. Bizim Erol'da sevinir sizin oğlanında takımda olacağını duyunca. 
Haftaya Cuma idmanlarımız var, istersen getir, bakalım.” 

“Baba, baba," diye seslendi Kutay. Sesi ağaçlardan yankılanmıştı. 

Kemal döndüğünde oğlunun, köpeğinin başında buldu. Ada, tek patisini kaldırmış bir şekilde, bumuyla dimdik ileriyi 
gösteriyordu. “Ada bir iz yakaladı,” diye tekrar seslendi Kutay. 

İşte bu gerçek bir gülümseme getirmişti Kemal'sin yüzüne. Oturduğu yerden av tüfeğine uzandı ve kalkarken sırtına 
astı, “Güzel, hadi bakalım.” 

Bir avcının iz sürmek için yıllarca eğittiği gözlerini sadece binlerce yıl boyunca sırf avlanmak için evrimleşmiş bir 
kurdun bumu alt edebilirdi. Ada, toprağın üzerindeki belli belirsiz toynak izlerini, burnu yerde bir şekilde hızlı adımlarla 
takip ediyordu. Kemal, oğlu Kutay la hemen arkasındaydılar. Ellerinden geldiğince sessiz bir şekilde koşma ve yürümenin 
ortasında bir hızla Ada'yı takip ediyorlardı. Ve çok geçmeden aradıklarını bulmuşlardı. 

Ağaçların ortasındaki, küçük bir derenin etrafındaki bir gurup geyik, banyo yapıp su içiyorlardı. Ada, eğitimini 
biliyordu, bir an önce hayvanların üzerine koşup yakalama içgüdüsüne hâkim oldu ve sahibinin yapacaklarını bekledi. 
Kemal'in gözleri ise tamamen kızıl geyiklerin üzerindeydi. Sessizce, geyiklerden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir kayalığın 
arkasında çok güzel bir konum buldular. 

Bir an bile geçmemişti ki, Kemal, av tüfeğini sessizce oğluna uzattı. Bu onun Ilk atışı olacaktı. Evet, nişancılık eğitimi 
almıştı fakat uzun namlulu bir silahla 50 metrenin üzerindeki canlı bir hedefi ilk defa vuracaktı. “Tamamdır, çok güzel bir 
konumdayız. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Nefes kontrolü, duruşun hepsi fasa fiso. Önemli olan şey konsantrasyonun, 
hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına izin verme ve bütün odağını yaptığın işe var, o zaman içgüdülerin sana tam olarak ne 
yapman gerektiğini söyleyecek.” 

Kutay kibarca, tüfeği eline aldı. Silah çocuğa göre oldukça büyük gözüküyordu ama Kutay silahın ağırlığının 
üstesinden geldi, Kayanın üzerine dayandı ve sağ gözüyle, dürbününden hedeflerine baktı. Kemal, çocuğun dikkatinin 
tamamen hedefeler üzerinde olduğunu açıkça görebiliyordu, konuşurken bir an bile başını çevirmedi, tamamen geyiklere 
yoğunlaşmıştı. “Hangisini vurayım?” 

“Sen seç. Dişilerden olmasın ama.” 

Kutay dürbünden bütün geyikleri inceledi. Bir düzine kadar filan olmalıydılar. Ve tam derenin kenarında, su içmekte 
olan, bir tanesi... Boynuzları o kadar muazzamdı ki, mavi göklere uzanıyordu, sanki ormanın kralıydı ve başında tacı vardı. 
Bundan sonra düşünüp beklemen bir mantığı yoktu, silahı elindeydi hedefiyse karşısında, tetiği çekti ve o sessiz ormanı bir 
patlama gürültüsüne boğdu. Sanki o an bir ömür boyu sürmüştü. Kurtay dürbününden, geyiğin sarsılıp yere devrilmesini 
izledi, etrafındaki bütün geyikler ise panik halinde dört bir tarafa koşuşturdular. Kısa bir anlığına kendinden emin olamamıştı 
Kutay, gerçekten de o geyik yerde miydi, gerçekten de vurmuş muydu? 

“HAH, AFERİN!” Babasının neşe dolu sesiydi Kutay'ı kendine getiren. Evet, sorusunu cevabı, gerçekten de o geyiği 
vurmuştu. 

İlk önce Ada oldu, bulundukları yerden bir ok gibi fırlayan, hemen ardından ikisi köpeği takip ettiler. Kutay birkaç 
adım geride kaldı. Kemal ise geyiğin başında bir dizinin üstüne çömüştü, kurşun deliğini inceliyordu ve Ada o delikten akan 
kanı yalıyordu. Kutay babasının yüzüne baktı, babasının onunla gurur duyduğunu görebiliyordu. 

“Güzel ve temiz, çok iyi.” İşte babasının ağzından dökülen ilk kelimeler buydu. 

Kutay hiçbir şey söylemedi. Sadece zaferine baktı. Bu onun ilk atışıydı ve başarmıştı. 


FİLMİNCELEME 
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İm 
Yönetmen: Dennis Hopper 
Senaryo: Peter Fonda, Dennis Hopper ve Terry Southern 


Easy Rider (1969) filmi, görmeyenlerin bile adından haberdar olduğu, Bonnie and Çiyde (1967) ve The 
Graduate-Aşk Mevsimi (1967) gibi dönemin ruhunu dışa vuran, alternatif Hollywood sineması içinde yer alan ve 
stüdyoların küçük bütçeli filmlerle de voliyi vurabileceklerine uyandığı filmlerden biri olarak sinema tarihine 
geçmiş gerçek bir kült filmdir (dönem Woodstock konserinin, Robert Kennedy ve Martin Luther King 
Suikastlerinin, Vietnam Savaşı'nın ve muhafazakar Nixon'ın damgasını vurduğu bir dönemi). 


Daha çok oyuncu olarak tanıdığımız 1936 doğumlu Dennis Hopper'ın filmleri arasında sayabileceklerimiz; 
Apocalypse Now- Kıyamet (1979), Rumble Fish -Siyam Balığı (1983), Blue Velvet -Mavi Kadife (1986). Easy 
Riler'daki ilk yönetmenlik denemesiyle tüm zamanların en bilinen filmlerinden birine imza atmış. Bu arada 
filmin çekimlerine başlandığında ekibin elinde bitmiş bir senaryo olmadığını da belirteyim. 


FİLM İNCELEME 
-Yazının buradan sonrası spoiler içermektedir- 


Filmin öyküsüne gelince, Wyatt ve Biliy Meksika ! 


smurında bir satıcıdan bol miktarda kokain alıp Los 
nigeles'da aynı malı çok yüksek bir fiyata Rol 
Royce'lu bir adama satarlar (Western'lerdeki kanun 
dışılığı hatırlatıyor). Kazandıkları para Amerika'yı 
keşfedecekleri yolculukta onlara rahat rahat 
yetecektir. İkili, görünüşte Amerikan değerleriyle pek 
örtüşen karakterler olmamakla beraber kıyafetleri 
tam da Amerikah olan her şeyi üzerinde taşımaktadır. 
Wyatt'ın motosikleti, kaskı ve montu ABD bayrağının 
desenlerini taşırken, Biliy'nin bıyığı, uzun saçları, 
kemik &olyesi ve şapkası Valışi Batı'yı keşfeden öncü 
Western kahramanlarını çağrıştırmaktadır. 


Los Angeles'dan New Orleans'a yola çıkmadan önce 
Wyatt son derece sembolik bir biçimde saatini çıkarıp 
atar (film sembolleri kullanmada pek incelikli 
değildir). İlk gece kapısını çaldıkları köhne motel 
işletmecisi onlara çevap vermeye bile tenezzül 
etmeyecektir. Onlar da —sonradan gelenek haline 
getirdikleri üzere- geceyi arazide yaktıkları ateşin 
başmda geçirirler. Güneş batana kadar geçtikleri 
yollar bile Western izlerini taşır. Şahane gün 
batımları, ıssız çöl görüntülerinin çevrelediği kuş 
uçmaz kervan geçmez yollarda Vahşi Batı'nın kanun 
dışı kovboyları gibi özgürce yol almaktadırlar. Mola 
verdikleri küçük bir çiftlikte, onlar motosikletlerinin 
lastiğini tamir ederken aynı kadrajda kovboyların da 
atlarına nal çakmaları'çağdaş kovboyluğun' altını bir 
kez daha çizer (iki arkadaşın isimleri de Western 
mitolojisine bir göndermedir -Wyatt Earp ve “Wild” 
Bill Hiçkok). 


Yolda, yanlarına, bir de komününe gitmeye çalışan 
bir otostopçu alırlar. Adamı, lideri gibi göründüğü 
hippi kömününe götürürler. Özgür aşk ve 
marihuana kullanmaya gelince sorun yoktur ama 
toprağı ekip bir yere kımıldamamak onları 
cezbetmediğinden birkaç gün sonra tekrar yollara 
düşerler. Geçtikleri küçük bir kasabanın ana 
caddesindeki gösteriye motosikletleriyle katılırlar 
ama İzinsiz gösteri yapmaktan tutuklanıp 
nezarethaneye atılırlar. Nezarethamede bölgenin ileri 
gelenlerinden bir adamın oğlu olan alkolik avukat 
George Hanson (Jack Nicholson) İle tanışırlar. 
Hanson onları hapisten çıkarır, dahası New 
Orleans'ın en lüks genelevine gitmek üzere onlara 
katılır. Başta, yeterince bağımlılığı olduğu 
gerekçesiyle, marihuana içmek İstemese de 
tereddütü pek kısa sürer (rivayete göre Fonda 


üne 


perdede görünen tüm sahnelerde gerçekten marihuana içmiştir, diğerleri için bir şey diyemeyeceğim). Ateş 
başında Tarantino'yu kıskandıracak bir UFO geyiği çevirirler. 

Bir başka kasabanın kafeteryasında şerif ve avanesi daha ilk görüşte onlardan nefret eder, kasabanın genç 
kızları ise onlara bayılırlar. Gece ateş başı sohbetinde Hanson filmin anafikrini dile getirir: “Onlardan 
değil, temsil ettikleri şeyden (özgürlük) korkmaktadır insanlar.” 


Bireysel özgürlüğü “sözde” yücelten bir toplumda bile “özgür bir birey” korkutucudur. Bu durum da 
toplumu, özgür insanlar için tehlikeli kılmaktadır. Sohbeti bitirip uykuya yeni daldıklarımda sopalı 
adamlarm saldırısına uğrarlar; Wyatt ve Billy saldırıyı ucuz atlatırlar ama Hanson ölür (otoriteye şikayette 
bulunmayı akıl edemeyişleri de “yabancı” oluşlarını tesciller). Hanson'ın cebindeki kartla, ölmüş 
arkadaşlarının anısına, New Orleans'daki geneleve giderler (genelev odalarının birinin duvarında, “Tanrı 
var olmasa bile onu yaratmak gerekirdi” ibaresi vardır). Çağırdıkları iki kızla birlikte dışarıya çıkıp Mardi 
Gras Festivaline katılırlar (bu sahneler 16nm ile çekilmiş). Sabaha kadar eğlenip, güneş doğunca da LSD 
alırlar. Bir mezarlıkta hareketli kamera, sürekli sıçrayan bir kurgu ve “bad trip” habercisi anlamsız sözler 
eşliğinde sevişirler, Kendilerine geldiklerinde Wyatt, Billy'ye özgürlük arayışlarının bir yere varmadığını, 
söyler. 


New Orleans'ı geride bırakıp yola çıktıklarında kamyonetle giden iki çiftçi bu “yabancıları” tüfekle 
korkutmaya çalışırken yanlışlıkla Billy'yi vururlar. Yaralı arkadaşına yardım getirmeye çalışan Wyatt da 
kurşunlarının hedefi olur (Hippi alt ki rünün kısa süren serüveni ve yaklaşan sonu da öngörülmüş sanki). 
Benzer arayışların sonu konusunda hiç de iyimser olmayan film, hem Western gibi Hollywood'a has bir 
tarza saygı duruşunda bulunurken, (Karakterlerin öncesi konusunda bilgi vermemek de klasik 
Westernlerin bir özelliğidir, film başlarken kıyafetlerinden ve tıraşlarından kimin iyi kimin kötü olduğunu 
ayırt ederiz) hem de mevcut Hollywood anlatım kalıplarını başarıyla tersyüz etmesiyle sinema tarihindeki 
benzersiz yerini herdaim koruyacağa benzer. 

Müzikleri Steppenwolf (Bern to be Wild**), Jimi Hendrix ve Bob Dylan gibi isimlerin imzasını taşıyan, 
375.000 dolarlık bütçesiyle 50.000.000 dolardan fazla gelir getirmiştir. Özellikle Jack Nicholson'ın dahil 
olduğu noktadan sonra doğaçlama oyunculuğun kullanılışı, kuralları pek takmayan kurgusu ile çok sayıda 
sinemacıyı etkilemiş bu filmi görmeden sinema tarihi bilgimizin eksik kalacağı kesin. Efsane aktör Henry 
nda'nın oğlu ve Jane Fonda'nın kardeşi Peter'ın gençliğinde sinemaya | baktığını ve Jack 
Nieholson'ın zayıf ve saçlı halini görmek için bile izlenebilecek film sinefillerin arşivinde bulunmayı hak 
ediyor. 


*Easyrider: 1960'larda sevgilisinden geçinen adam anlamında kullanılan bir deyim. 
* “Heavy metal” kelimeleri ilk defa Steppenwolf"un 1968 tarihli Born to be Wild şarkısında kullanılmıştır: 


I like smoke and lightning 
Heavy metal thunder 
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Ön not: Bunların hiçbirini ben yazmadım. Ben sadece derledim, toparladım, düzenledim, önünüze getirdim. 
Bir daha analım, hiç unutmayalım diye. Çünkü destan klavyede yazılmaz. Destan, koynunda yılan beslerken 
sonradan o yılanı “terörist” ilan ederek uydurulmuş bir düşmana karşı değil, gerçek düşmana karşı çarpışılan 
savaş alanında yazılır. 

Meğer ki, o koynunda yılan besleyenler, beslediklerinin düşman olduğunu bile bile beslemiş ve kendileri de o 
yılandan daha beter düşman olmasınlar. 
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Bu hikayenin geçmişteki bölümlerinde: 
Geçmişten ders almadığımız sürece, geçmişimizde ne olduğunun pek de önemi yoktur. Zamanında üç kıtaya 
birden yayılmış bir imparatorluktan geriye, elimizde, bu üç kıtanın tam ortasında duran bir yarımada 
Kalınca, hanedanlar ve imparatorluklar devrinin bittiğini bilerek, aynı bayrak altında, dinimiz, dilimiz, 
ırkımız, rengimiz ne olursa olsun, bir ulus-devlet mantığı içinde (çekik gözlü Çin asıllı Amerikalının Amerikan 
marşını söylerken duygulanması gibi) yaşamayı öğrenmiş olmamız gerekir(di). “Ben ezelden beridir hür 
yaşadım, hür yaşarım!” diyerek, bizi sömürmeye çalışan, toprak ve kültürel zenginliklerimizi kendi çıkarları 
için kullanan yerel derebeylerinden kurtulalım diye savaşmışken, bu derebeylerinin kapitalizmle güçlenip, 
küresel markalarla istilaya yelteneceklerini kim tahmin edebilirdi ki? 

Biz, en iyisi, bu toprakların şanlı hikayelerinden biri olan bu hikayenin başlangıç noktalarından birine 
gidelim, Gölge isminde bir genç kadın, ilk zamanda yolculuğu gerçekleştirerek, Küçük Asya da denen bu üç 
kıtanın ortasındaki meşhur yarımadaya yerleşik ülkesinin tarihindeki dönüm noktalarından birine 
yollanmıştı. 26 Ağustos 1922 akşamı Anadolu'da Afyon denen şehrin Kocatepe mevkiine... Ama biz birkaç gün 
daha geriye gidelim. Memleket dahili ve harici bedhahların işgali altında iken, silah, cephane, asker, para, pul 
bile yokken nasıl destan yazılıyormuş, bir bakalım. 
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1922 Haziran ayı. 


Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Anadolu'yu işgal etmiş olan Yunan ordusuna karşı taarruza geçme 
kararını aldı, Bu kararı Batı Cephesi Komutanı Mirliya İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Birinci Ferik 
Fevzi Paşa ve Milli Savunma Bakanı Mirliva Kazım Paşa ile paylaştı. 

19 Haziran 1922, İzmit, 

Fransız Diplomat Claude Farröre Gazi Mustafa Kemal'i ziyaret için İzmit'e geldi. 

Paşam: Efendiler, Türk halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayati gereklilik kabul 
etmiş bir ırkın kalıraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 

17 Ağustos 1922, Konya. 

Mustafa Kemal Paşa, taarruz hazırlıklarını izlemek için 17 Ağustos gecesi Ankara'dan ayrılarak Konya'ya 
gitti. Ankara'dan ayrıldığını bilen yalnız bir kaç kişi vardı. Hatta 21 Ağustos'ta Çankaya'da bir bale 
tertiplendiği bile ilan edildi. Halbuki Mustafa Kemal, 20 Ağustos'ta Akşehir'de idi. 

20 Ağustos 1922 Akşehir. 

Başkomutan, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya 26 Ağustos'ta taarruza geçilmesi emrini verdi. Aynı gece 
yapılan komutanlar toplantısında durumu bütün komutanlara harita üzerinde açıklayan Başkomutan, 
taarruz emrini yineledi. 


Türk ordusu 25-26 Ağustos gecesi bütün hazırlıklarını yapıp, düşman cepkesine iyice yaklaştı. Taarruz 
süresince, ordunun ihtiyacı olanı cephane, malzemenin taşınması için yine halktan yardım istendi. Erkekleri 
cephede olan kadınlar, yüzlerce kağnı İle gekliler. 

Türk taarruz planmın esası, düşmana, geride yeni bir cephe kurmasına olanak vermeyecek bir biçimde bir 
tek darbede yenmek ve düşman silahlı kuvvetlerini imha etmek idi. Bin bir güçlük ile sağlanmış bulunan 
cephanenin uzun bir savaşa yetmesi mümkün değildi. 

26 Ağustos 1922 sabahı, saat 04.00; Afyon, Kocatepe. 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa ile 
birlikte taarruzu yönetmek üzere Kocatepe'deydi. 


Gölge Kız: Paşam! Memleket yangın yeri! Hemen benim zamanıma, yani 2017 senesine gelip yardım 
etmelisiniz! 

Paşam: Yangın yeri tabii ki! Göz bebeğimiz İstanbul 13 Kasım 1918'den beri, güzel İzmirimiz 15 Mayıs 
1919'dan beri işgal altında! 


Gölge Kız: Paşam muhalif olan herkesi tutuklayıp, kendilerinden olmayan herkesin sesini kesmek istiyorlar! 


Paşam: Tutukladılar elbette! Jön Türklerle beraber aralarında Fethi Bey'in de olduğu 63 arkadaşımızı 
tutuklayıp önce Limni'ye sonra Malta'ya götürdüler. 

Gölge Kız: Paşam orduyu itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar! 

Paşam: Biz Türk ordusunu, içinde görev almakla gurur duyulan, yurt savunması zamanı gelince kaçmak için 
değil, görev almak için can atılan bir kurum haline öyle bir gecede getirmedik Küçük Hanım! Bu yüzden şanlı 
Türk Ordusu'nun itibarı da öyle bir gecede yerle bir olamaz! Bunu yapmayı akıllarından geçirenler dahi, 
tarih önünde hesap vermeye mahkumdurlar! 


pe 
1922 yılı, Anadolu'da durum. 


Yiyecek, girecek cephane yokin. İstanbul'daki yönetim zorunlu askerliği kaldırdığını duyurunca firar olayları 
artmıştı, İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemeler, asker kaçakları, bozguncular, casuslar, soygunculara 
katşı sert bir şekilde çalışırlarken, Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yerine getirilmesini sağladılar. Bu emirlere 
uymayıp, İstenen malzemeyi vermeyenleri cezalandırdıkları gibi, Tekalif-i Milliye Emirleri dışında, halkın elindeki 
ulaşım araçlarını ve yiyecek maddelerini ve hayvanlarını zorla alan devlet görevlilerine karşı da sert önlemler 
almaktan çekinmediler. 


Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanı Mustafa Necati Bey, Bolu'da 200 asker kaçağını yargıladı. Firariler önce 
idam cezasına çarptırıldılar. Fakat eşrafin suçluları uyarması ve T.B.M.M.'nin ve Milli Mücadele'nin manasının 
anlatılması sonucu hatalarım anladılar ve cepheye sevk edildiler. Bunlar gibi pek çok eli silah tutan insanlar, 
Padişah askerliği kaldırdığı ve TB.M.M.'nin ulusal amacı hakkında bilgileri olmadığı için kaçıyorlardı. İstiklal 
Mahkemeleri'nin, bir yandan cezalandırmak, diğer yandan inandırarak bu insanları kazanmak yöntemleri ile 
binlerce firari teslim oldu ve cepheye yollandı. 


Anadolu'nun işgal altında olduğunu, tam bağımsızlığın bize zorla dayatılan antlaşmalarla değil de ancak kesin 
bir zaferle kazanılabileceğini kime, başka hangi yollarla duyurabilirlerdi ki? 


Aik 


Gölge Kız: Paşam sene 2017 oldu ama haber alma özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar, interneti yavaşlatıyorlar! 


Paşam: Bu İngilizler yok mu bu İngilizler! Hele o Lloyd George! İtilaf devletleri, Mondros'ta bize 
imzalattıkları mütareke İle önemli gördükleri yerleri işgal etme haklarını Anadolu'yu kuzeyden, doğudan ve 
batıdan işgal ederek kullandılar. İngilizlere güvendik, İstanbul'dan vazgeçtiğimiz düşünülmesin diye Meclis 
18 Mart 1920'de İstanbul'da toplandı. Sonuç ne oldu? 11 Nisan'da Milliyetçiler için ve bir ay sonra ben ve 
silah arkadaşlarım için Hilafet'e karşı çıkmak suçundan idamımız istendi! 


“e. 


"Mehmet Vahidüddin, Onay, 

"Kuvayı Milliye' adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, 
bunun aksine frareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kofkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların 
tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, üçüncü ordu müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış 
bulunan Selanikli Mustafa Kemal efendi, eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, 
eski yirminci kolordu kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Vaşington elçisi ve Ankara milletvekili Midillili Alfred 


NN... il 


Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile üniversite batı edebiyatı eski öğretmeni Halide 
Edip Hanım'ın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutanağında yazılı olduğu üzre, 
Mülkiye Ceza Kanunu'nun kırk beşinci maddesinin birinci fikrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü 
Jikrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi 
ünvanlarınız kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince 
mallarının haczedilerek, usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul bir numaralı sılayönetim mahkemesi 
tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir. Bu 
Padişah Buyruğu'nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir. 24 Mayıs 1336 (1920)." 

26 Ağustos 1922 sabahı saat 04.30; Afyon, Kocatepe. 


26 Ağustos gecesi 5. Süvari Kolordusu, Ahır Dağları üzerindeki Yunanların gece savunnadığı Ballıkaya 
mevkiinden sızma yaparak Yunan hatlarının gerisine intikale başladı. İntikal bütün gece sabaha kadar sürdü. 
Yine 26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare ermek üzere Kocatepe'deki yerini aldı. Taarruz, saat 
04.30'da topçuların taciz ateşi ile başladı. 


26 Ağustos 1922 sabahı, saat 05.30. Afyon, Kocatepe. 


Etem Tem, Afyon Kocatepe'de çektiği Mustafa Kemal'in o meşhur fotoğrafının hikayesini, Fikret Otpanı ile 1960 
yılında yaptığı söyleşide şöyle anlattı: 
Etem Tem: O sabah Kocatepe'de bulunuyorduk. Taaruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal 
Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler 
veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına, kayalıklar araşında dalgın ve düşünceli dolaşmaya 
başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu... Bir aralık o kayalık tepenin ucuma 
geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı... Hemen objektifimi çevirdim, adeta nefes 
almayacak kadar bir sessizlik içinde deklanşöre bastım, resmini çektim. Saat on birdi. O gün 7x11 boyunda 
sekiz on rulo film çektim. Bir kaç tane 10x15 cam. Mustafa Kemal Paşa, bütün gün ağzına bir lokma 
koymamıştı. Gece ric'ate (geri çekilme) başladılar. 2 Eylül'de Uşak'a girdik. Vakit yoktu. Ahır bozması bir 
rde bir kaç film yıkadım. Fotoğraflar birbirinden güzeldi. Hemen dört tane yaptım, ertesi sabahı götürdüm. 
İçeri aldılar. Berberi traş ediyordu. Odada portatif bir masa, bir portatif karyola, iki İskemle vardı, Bir aralık 
odayı işaret etti: "A be.... Bu bir başkumandan odasına yakışmaz" dedi. Salih (Bozok) odayı halılarla 
süsleyeceğini söyledi. Zira o gün Trikopis getirilecekti. Gazi, fotoğrafları aldı, baktı. Parmaklarını 
fotoğrafların üzerinde gezdirdi ve çekti: "Çok güzel," dedi, 


30 Ağustos 1922. 


Meydan savaşından sonra, çevreyi gezen Mustafa Kemal Paya, düşmanın ağır yenilgisini, savaş alanında 
bıraktığı silah, ceplrane ve savaş malzemesini, ölülerini, sürü sürü esirin kafilelerle geriye götürülmesini 
gördükten sonra çok duygulanmıştı. 


Paşam: Bu manzara insanlık için utanç vericidir. Ama biz burada vatanınızı savunuyoruz. Sorumluluk bize 
ait değildir. 
30 Ağustos 1922. 


Başkımandanlık Meydan Muharebesi'nin bittiği gün ilan edilen tarih 30 Ağustos 1922 günü idi. Aynı gin Türk 
kuvvetleri Kütahya'yı da geri aldılar. 


1 Eylül 1922. 

Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin yarısı esir veya imha edildi. Çalköy'de yıkık bir evin avlusunda buluşan 
Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa, geri çekilen Yunan ordusunun takip edilmesi için Türk 
ordusunun büyük bir kısmının İzmir istikametinde ilerlemesini kararlaştırdılar. Mustafa Kemal Paşa tarihi 


emrini orada verdi: 
ölge ve 
e-Dergi 
iye 


ORDULAR! 

İLK HEDEFİNİZ 
AAKDENİZ'DİR, 
İLERİ! 

9 Eylül 1922 sabahı. 


Türk ordusu, 15 günde 450 kilometre yol kat etmiş olarak 9 Eylül sabahı İzmir'e girdi. Yüzbaşı Zeki Bey 
kumandanlık dairesine, Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükümet Konağma, 4. Alay komutanı Reşat bey de Kadifekale'ye 
Türk bayrağını çektiler. 

Etem Tem İzmir'e dair anılarını anlatmaya devam ediyor: 9 Eylül'dü... Kadifekale'ye çıkmıştık, Zaman güneş 
batımına yakındı. Deniz pırıl pırıldı... Şehir ayaklar altındaydı... Körfezde bazı vapurlar vardı... Dumanlıydı 
vapurlar... Bir rapor geldi. Süvarilerimiz İzmir'e girmişti...."Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri." emri 
yerine getirilmişti. İzmir bizimdi yine... Sonra mı?.. Ha, evet... Sonra otomobillerle şehre girdik. İlk işim bir 
fotoğrafçı bulmak oldu. Kocatepe'de çektiğim sekiz on rulo filmi bir Rum fotoğrafçıya verdim. Zaman 
geçirmek için etrafta biraz döndük, dolaştık... Sonra yeniden geldik. Fotoğrafçı geldiğimizi, içeri girdiğimizi 
görünce 'Fotoğraflarınız bir harika!" diye bağırdı. Baktım fotoğraflar daha yaş yaştı... Doya doya baktım... 
Hakikaten birer harikaydı... Taa Uşak'tan İzmir'e kadar bu anı bekliyordum. Fotoğrafların kuruyup, hazır 
olması için birkaç gün daha lazımdı. Ertesi günü gelip almak üzere karargaha, Bornova'ya döndük. Ertesi 
sabah otomobille indik İzmir'e... Millet yollara dökülmüştü... Bayram vardı... 'Biraz sonra Mustafa Kemal 
gelecek! dedik... 

10 Eyl 1922, İzmir. 

Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül'de İzmir'e girdi. 10 Eylül'de bile yer yer çarpışmalar sürmekteydi. 3.000 kişilik bir 
Yunan kuvveti esir alınmıştı, Mustafa Kemal'in kalması için Karşıyaka'da bir köşk hazırlandı. Yunan Kralı 
Konstantin de bu köşkte kalmıştı. Evin kapısında kendisini karşılayanlar merdivenlere bir Yunan Bayrağı 
sermişlerdi. Yunan Kralı'nın Türk Bayrağı'nı çiğneyerek eve girdiğini belirtip kendinin de misilleme olarak 
Yunan bayrağını çiğnemesi gerektiğini söylediler. 

Paşam: Hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak, bir ulusun şerefidir. Ne olursa olsun yerlere 
serilemez ve çiğnenemez. Kaldırınız. 


La Croix (12 Eylül 1922); L'Humanite (11 Eylül 1922); Journal Des Debats (10 Eylül 1922); Le Petit Journal (11 
Eylül 1922); Le Temps (10 Eylül 1922) isimli Fransız gazetelerinin ortak haberi. 


"General Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari sabah İzmir'e girdi. İşgal sırasında kazanan tarafın abartılı zaferi söz 
Konusu olmadı. Adana'dan gelen telgrafa göre Yunan orduları herhangi bir direniş göstermedi. Yunan güçlerinin 
Şu an itibariyle başka bir yere tahliyesi tamamlandı. Fakat İzmir ve çevresindeki 500.000 mülteci her şeyden 
yoksun durumdalar. Barmaksız ve gıdasız bir şekilde dolanıyorlar. Bankaların ve Avrupa menşeli kuruluşların, 
müttefiklerin deniz kuvvetleri tarafından korunduğu olası bir ihtimaldir." 

13 Eylül 1922. 

Gölge Kız: Paşam İzmir yanıyor! Yangını Türkler mi, Ermeniler mi, Rumlar mı çıkarmış bilinmiyor Eler 
yerden farklı bilgiler geliyor! 

Paşam: Bunu yapanın milliyeti mühim değildir. Lakin bunu her kim bilerek yaptı ise, cibilliyetsiz bir insanın 
gayri-ahlaki bir faaliyeti yüzünden binlerce masum insan evsiz ve canım şehir insansız kalacaktır! 

Etem Tem devam ediyor: Görmeliydiniz o anı... İzmir yanıyordu... Ne dost ne düşman belliydi... Cayır cayır 
yanıyordu İzmir... Fotoğrafçı dükkanmın olduğu yere güçlükle varabildik. Fakat ne görelim? Dükkan 
yanmıştı... Uşak'ta o ahır bozması yerde yıkaya bildiğim birkaç film kalmıştı elimde... Ötekilerin hepsi 
fotoğrafçı dükkanıyla birlikte yandı kül oldu... 


kl 


Gölge Kız: Paşam, milleti asker darbe yapacak diye korkutup korkutup sonra da kendi masum halkına ateş 
açan insafsızların Türk ordusunda yer bulabileceği gibi korkunç bir gerçeği savunarak, tarih yazdıklarını 
sanıyorlar! 

Paşam: Türk askeri masum kadına, çocuğa, yaralı askere ateş açmadı. Tarihin hiçbir döneminde de 
açmayacaktır! 

İngilizler'in Türk esirlerin üzerinde buldukları 31 Ağustos 1915 tarihli belge: 

“ASKERLER! 

Haşmetli Efendimiz, Sevgili Hükümdarımız size, sivil halkla değil, düşmanlarla savaşmanız gerektiğini 
bildiriyor. Silahlarınızı asla savaşmayan sivil halka doğrultmaymız. 

Teslim olanları ve silahlarını bırakanları koruyunuz. 

Din adamlarma, kızıl haç görevlilerine, sağlık ekiplerine ve askeri hastanelere saldırmayınız. Aynı şekilde 
yaralıları taşıyanlara ve onların başında bulunan silahlı askerlere de saldırmayınız. 

Yaralıların bulundukları yerlere, şiddet kullanarak, zorla girmeyiniz. Kim düşman askerine, onun bayrağına 
ve üniformasına saygılı davranmaktan kaçınırsa, ya da onlara karşı zehir kullanırsa o şerefli bir insan 
değildir. Çünkü bu şekildeki davranışlar Allah'ın emirlerine karşıdır, Türk hoşgörüsüne ve de haysiyetine 
aykırıdır. 

Bizim ülkemizde huzur içerisinde yaşayan düşman askerlerine ve vatandaşlarına saygı gösteriniz. 
Düşmanların Kiliselerini tahrip etmeyiniz, çünkü Allah bize bütün dinlere hürmet etmemizi emrediyor. 

Allah zulmü ve zalimliği sevmez. Onun laneti bunun ikisinin üzerinedir. Baskı altında bulunan Müslüman din 
kardeşlerimizi, düşmanca davranarak tehlike altına atmayalım. Baskı, ancak düşmanlığın şiddetini ve 
gücünü artırır. Galibiyet demek zalimlik demek değildir, bu sebeple barışçıl olanlarla düşmanca tavır takınan 
halk ayırt edilmelidir. Onların mallarını gasp etmeyiniz. Düşman köylerini, evlerini ya da barakalarını yakıp 
yıkmayınız, komutanın talimatı olduğu zannedilebilir. Her zaman başımızdaki liderinizi bilgilendiriniz. 
Arkadaşlarınızı zorbalık yapmaları durumunda engelleyiniz. Kendi kadınlarınıza ve kız kardeşlerinize nasıl 
saygı gösteriyorsanız, düşman kadınlarına ve kızlarma da öyle saygı gösteriniz. 

Muharebeden sonra yaralılara doğrudan yardım ediniz. Himayeniz altındaki yaralılara kendi yaralılarımız 
gibi davranın çünkü bir yaralı artık sizin düşmanınız değildir. O size Allah'ın ve komutanlarınızın bir 
emanetidir. Düşman yaralılarının başında nöbet görevi verilirse, onlardan hiç bir yardımı esirgemeyiniz. 
Esirlere insanca davranınız ve onlarla dini meselelerde tartışmayınız. Onların eşyalarına ellerinizi 
UZatmayınız. 

Kızılhaç taşıyıcılarına el uzatmayınız. Beyaz bayrak, anlaşma yapma İsteği anlamına gelmektedir. Bu yüzden 
onlara ateş edilemez. 

Karşmızda bulunan düşmana da muhtemelen aynı şekilde talimat vermiştir. Verilen talimatlara uyarak 
savaşta ölürseniz, böylece vatanperverlik, şehitlik mertebesine erişmiş olursunuz, Memleketinize sağ salim 
dönerseniz, o zaman Osmanlı milletinin onurunu ve itibarını koruduğunuz için, siz de itibar görürsünüz. 
Allah sizi korusun...” 
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Gölge Kız; Paşam yönetimde görev değişikliği yapıyorlar, şıracı gidiyor, bozacı geliyor göreve! 
Paşam: Memleket yönetmek çoluk çocuğun eline verilmiş silah gibidir, hiç unummadığın anda elinde patlar ve 


herkesi beise boğabilir. O yüzden bu işler azami derecede dikkat ve ciddiyet ister Gölge Kızım, Kararları 
verecek kişilerin akil olması kadar ehil olması da gerekir. 


Gölge Kız: Paşam, bütün komşularımızla kavga halindeyiz. Eli 
geçindiğimiz, onca insanımızı İşçi olarak gönderdiğimiz komşu ü 


wyeyi alan şimdiye kadar huzur içinde 
haddini bildirmeye kalkışıyor! 


DESTAN gölge 


Paşam: Biz 30 Ağustos zaferini klavye dediğiniz icatla yazmadık. Bu destanı, binlerce şehit Türk evladı 
kanıyla yazdı. Aynı anda komşu Yunanistar'ın on binlerce evladı da kendilerine ait olmayan topraklarda hak 
İddin eden komutanları yüzünden çanlarını verdiler, O yüzden destan yazdık diyenler bunu derken bir değil 
iki kere düşünecekler! 

Gölge Kız; Paşam, bir dini topluluğu devletin için sızmakla suçlayıp, diğerlerinin devletin valişini tekbirlerle 
göreve getirebilmesine çanak tutuyorlar. Memleket din tacirlerine arena oldu adeta! 

Paşam: Size her gün televizyon ya da internet dediğiniz o melun icattan hakikatle alakasız malumatları 
verenler, masum vatandaşa ateş açtı diye bildirdikleri gençlerin vatan sevgisi ve haysiyetten yoksun olarak 
yetiştirilmeleri için "ne istediler de vermedik" dedikleri tarikatlara dönüp bir bakmalıdırlar! Türk genci al 
bayrağını alnına koyup nimetini yerden alıp öpüp başma koyarak yetiştirilir. Bundan ötesi teferruattır! 


30 Ağustos 1924, Kocatepe... 

Paşam: Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada 
atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, 
devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. 


Ocak 1925, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 


1925 Ocak ayı sonlarında, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Erzurum Milletvekili Ziyaeddin Efendi, TBMM 
kürsüsünde, iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın icraatlarına ağır eleştiriler yöneltti: 


Ziyaeddin Efendi: Yeniliğin isret (içki içme), dans, plaj sefasından başka bir şey ifade etmemektedir. Fuhuş 
artmıştır, Müslüman kadınların edeplerini kaybetme yolundadırlar. Sarhoşluk himaye, hatta teşvik 
olunmaktadır, En önemlisi de dini duygular rencide edilmektedir. Yeni rejim sadece ahlaksızlık getirmiştir. Bu 
rezil bir yönetim memleketi çamurların içine sürüklemektedir. 


13 Şubat 1925, Piran (Dicle ilçesine bağlı bir köy) cani, Diyarbakır. 
Şeyh Said, 13 Şubat 1925 Cuma günü, Piran camisinde verdiği vaazda halka şöyle sesleniyordu: 


Şeyh Said: Medreseler kapatıldı. Din ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıldı ve din mektepleri Milli Eğitim'e 
bağlandı. Gazetelerde birtakım dinsiz yazarlar dine hakaret etmeye, Peygamberimize dil uzatmaya cüret 
ediyorlar, Ben bugün elimden gelse, bizzat dövüşmeye başlar ve dinin yükseltilmesine gayret ederim. 


Şeyh Said, Varto'daki Alevi Zaza olan Hormek aşireti reisleri Halil, Veli ve Haydar Ağalara gönderdiği mektupta 
da söyle yazıyordu: 

Şeyh Said: İslam dinini, kafir olan Mustafa Kemal'in yedi zulmünden tahliş etmek (kurtarmak) gazası 
niyetiyle Susar'a hareket edildi. Bu gaza ve cihadın mezhep ve tarikat tefrik edilmeden, 'Lailahe illallah 
Muhammedün Resultillah' diyen bütün İslam muvahhidleri üzerinde farz olduğundan, büyük bir gayret ve 
secaat sahibi olan Müslüman aşiretinizin de şeriat-ı garrayı Ahmediyye'ye ve bu cihad-ı ekbere itba' 
edeceğinize itimadım berkemaldir. Ya eyyühel-ensar, dinimizi ve namusumuzu bu mülhidlerin(imansızların) 
elinden kurtaralım, size istediğiniz yerleri verelim. Bu dinsiz hükümet bizi de kendisi gibi dinsiz yapacaktır. 
Bunlarla cihad farzdır. 


15 Nisan 1925. 
Şeyh Şerif ve yanındaki bazı aşiret reisleri Palu'da yakalanırken, Şeyh Said de Varto yakınlarında ele geçirildi 


Diyarbakır'daki Şark İstiklal Mahkemesi Şeyh Said ve kırk yedi ayaklanma yöneticisi hakkında da ölüm cezası 
verdi. 


gölge 
e-Dergi | mi 


— 


Gölge Kız, böyle bir ayaklanmada bir vatan haini kurşunuyla, ya da Çanakkale'de havada birbiriyle çarpışan 
akıl almaz mermilerden biriyle yahut İzmir'de Yunanlılarla çarpışırken alnına isabet eden bir 

vuruldu. Kurtuluş Savaşı sırasında çepheye sırtında mühimmat ve yiyecek taşıyan binlerce Gölge Kadın'dan 
biri gibi, olduğu yere yıkıldı. 

Onlardan sonra gelecek nesiller, 

O ağaçların gölgesinde rahat rahat oturabilsin diye, 

Anadolu'daki binlerce ağacın gölgesi 

Mezar oldu kadınlarımıza, erkeklerimize... 

ile 


30 Ağustos 1925, Kastamonu. 

Paşam: EFENDİLER VE EY MİLLET! İYİ BİLİNİZ Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİŞEYHLER, 
DERVİŞLER, MÜRİTLER, MENSUPLAR MEMLEKETİ OLAMAZ! 

vik 

1 Ağnstos 2017, Safranbolu. 

Son not: Bunların hiçbirini ben yazmadım. Ben sadece derledim, toparladım, düzenledim, önünüze getirdim. Bir 
daha analım, hiç unutmayalım diye. Çünkü destan klavyede yazılmaz. 

Temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önümüze sunulan 'Din elden gidiyor" cümlesini kullanarak dini pazarlayan 
Şeyh Said gibi nice vatan hainlerine karşı mücadele edilirken yazılır destan. 
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Gece, ilerliyordu. Feroand, geliyordu. Karadan da kara kıyafetleriyle ormanı ve içerisindeki 
bin bir türlü canlıyı usulca aşmış, açıklığın sınırına varmıştı. Baron'un şatosu nihayet karşısındaydı. 
Gözleri hemen uygun bir giriş yeri için arandı. Önceki gelişinin anılarını takip etti ilkin bakışları. 
Kancalarıyla tırmandığı o balkonlarda nöbetçiler vardı şimdi. Uzun mızrakları ve bellerindeki kısa 
kılıçları, karanlığın yüreğinde keskinliklerini vurguluyorlardı sinsi parıltılar eşliğinde. Hayır, oradan 
tırmanamazdı. Kaçarken kullandığı tuhaf borulara bakındı sonra. Ya binanın muhtelif yerlerinden 
fışkırıyorlar ve bilinmez noktalara doğru uzanıp gözden kayboluyorlar, ya da girift desenlere 
oluşturarak birleşiyorlardı. O pirinç borular da artık yoktu; üzerleri çimentoyla kaplanmış, elle 
kavranamaz hale büründürülmüşlerdi. Öyleyse, kasaya uzanan dehlizler de askerlerce kesilmiş 
olmalıydı. Görünüşe göre bütün yeteneğini tüketecek, zorlu bir sızış olacaktı. 

Usta hırsız, bir anlığına umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Tuhaf bir pişmanlık onu geriye 
çekiyordu. Handa Raxyn'e verdiği sözü bozmanın, güvenini ve yardım teklifini parçalamanın 
pişmanlığıydı bu. Bir anlığına... Yalnızca bir anlığına sürdü yüreğindeki endişesi. Özgür olmak 
istiyorsa, kendi yolunu çizmeliydi. 

Gözleri bu özgürlüğe uzanan yolu taramaya devam etti. Şatonun etrafında nöbetçiler kol 
geziyordu. Dev binanın umulmadık yerlerinde bir görünüp bir kayboluyor, hareket düzenlerinin 
anlaşılmasını şu an Için Imkansız kılıyordu. Bütün bu tetiktelik Imajına rağmen Feroand biliyordu ki 
hiçbir paralı asker Işinl düzgün yapmazdı. Eh, en azından bu minik avuntuda çekincesini 
gölgeleyebilecek bir umut buldu. Gene de, unutmamak lazımdı: Paralı askerler işlerini 
savsaklayabilir fakat yarattıkları yanılsamayı korurlar. Özellikle, Baron bu kadar yakınlarda bir 
yerlerdeyse... “Elzem olan dalma dikkattir,” diye hatırlattı kendisine. Dikkatsizliğinin ona nelere mal 
olduğunu çok iyi anımsıyordu. 

"Evet,' dedi, 'özgürlüğe ulaşacaksam, o patikayı gerçekten de tırnaklarımla kazımam lazım 
sanırım. Önündeki engelleri aşan, hedefine ulaşan yeni bir sızma planı açmaya çalıştı bakışları. 
Şato'nun uzun kulelerini tırmandı, tırmandı. Yanında getirdiği kancalı halatının uzanabileceğinden 
çok daha yükseklere çıktı. Orada, en tepede hafif hafif parıldayan bir pencere vardı. 'Tuhaf' diye 
düşündü. Mavi-yeşil akıyordu parıltı. Sıra dışı. 'Baron'un bir şeyleri yapmak için kendi yolları vardır, 
diye teskin etmeye çalıştı kendisini. Gene de, içindeki merak daha şimdiden kabarmıştı. Tuhaflığın 
uğursuz cazibesi, ona daha neler yaptıracaktı? 

Işıltıyı taşıyan kule, ürkütücü heykellerle donatılmıştı. Onların açık ağızlarına, sivri dişlerine 
ve tuhaf kemiklerle bezeli kanatlarına bakınca, “süs” diye adlandırmak olanaksızdı. Kulenin ardı sıra 
yükselen çatılar, semboller, öteki heykeller az da olsa seçilebiliyordu Ay ve yıldız ışığının yardımında. 
Sivri sivri, gökyüzüne doğru uzanan karanlık imgelerdi hepsi. Zor seçiliyordu, evet, ama 
Imgesellikleri bununla sınırlı değildi sanki. Sanki, Baron'dan ve onun habisliğinden de bir şeyler 
içeriyor gibilerdi. 

Heykellerin yeryüzünü tarayan gaddar bakışları Feroand'da tuhaf hisler uyandırıyordu. Daha 
önceleri tatmadığı fakat başkalarında gözlemlediği hisler... Despotluğun ve baskıcı otoritenin gücü, 
önemsizce ezilme, ezildikçe sessizleşme... Ufacıklığını, kırılganlığını hatırlatmak için keskin keskin 
bakıyordu her bir canavar kendine. “Kuşkusuz, köylüler için,” diye seslendi içindeki endişeye. 
“Köylüleri sindirmek için.” 


sie 


Şato'yu -onu artık kişilikli bir varlık olarak algılıyordu- Inşa eden tüm taşlar karaydı, ölmeye, 
çürümeye başlamış çimenlerin üzerine bu gece vakti düşen gölgesinden bile kara. Bu karanlığı 
bozan irili ufaklı ateşler de vardı Şato'nun duvarlarında. Küçük balkonlar, kuleler ve surlar boyunca 
çıkıntılar oluşturuyor, sarı metal kafesleri içinde parıldayan alevleri vurguluyordu. Aydınlıkları 
yapının içine süzülüp koridorları geceleri güvenli kılıyor olsa da, yapının dışına düşürdükleri 
gölgeler düşünülünce, savunma Için tuhaf bir seçimdi aslında. 

Şato'ya sızabilmek Için aranma işine geri döndü. Nöbetçilerin hareketlerinde, nöbet 
değişimlerinde bir düzen bulmak zorundaydı. Bu yüzden, o aylak asalakları izlemeye başladı. 
"Orman, her yönde, sonsuzca ilerlemeye izin veriyor. Yapısı bu, yaşam Için ve yaşam dolu,' dedi 
içinden. 'Ama,' diye ekledi kasvetle. 'Ama bu Şato... Yollarla, duvar ve kapılarla belirlenmiş, 
sınırlanmış ve kendisini o sınırlarda yaratmış. Bir adım atmak gibi doğal, temel bir şey Için bile 
sürüyle bürokratik tantana talep ediyor." 

"Doğa'nın, Orman'ın kendisine o kadar aykırı ki bu yapı... Ne bir güzellik ne de başka bir 
yaşam belirtisi girebiliyor içeriye. Olur da saklandığım bu şeffaf sınırdan öte yana bir canlılık 
geçiverse, Şato tarafından emiliyor. Bu koca yapı, onlardan çaldığı yaşam enerjisiyle besleniyor, 
kabarıyor, genişliyor. Olanca iriliğiyle Orman'ı ve onun yüreğinde sakladığı harikaları baskılıyor. 
Böylece Şato, cesetlerin üzerinde yükseliyor. Sömürdükçe güçlenen bir canavar bu. Gölgesi bile 
boğucu, Çok boğucul 

Baron'un zulmettiği köylüleri, isyancıları, minik Kasabalarına tıkıştırılmış özgür halkları 
düşündü Feroand. Onlar bunca sıkıntı arasında nefes almaya çalışırken, Şato'daki bu görkem, bu 
destansı haşmet nasıl mümkün olabilirdi? “Tekinsiz.” Güvenden uzak ve tekinsizdi bu yapı. 
Feroand, Kasaba'dan kovulduğunu duyduğu o eski tezgahtarı anımsadı. Kar marjının neden 
birdenbire arttığını açıklayamayınca, Kasaba'da hoş karşılanmamaya başlamıştı. Güven kaybı, “Sizi 
yüz yüze getiren şey güven değilse, orada sadece köle patron ve para vardır,” diyordu o eskil deyiş. 
Antika sözlerden hoşlanmazdı ama galiba, bu defalığına hakkını bırakacaktı. 

“Kaos'un rüzgarı devirir,” diyordu bir başkası. “Taş üstünde taşı kalan, gücünden öte güç 
çalan,” diye devam ediyordu bir diğeri. Evet, başkalarına zulmedecek derecede güçlü olmadıkça 
bunca şeyi, hakkından ötesini elde etmenin hiçbir yolu yoktu. Hayatın devirdiğini geri koydurtmak 
Için başkalarını kırbaçlamak gerekiyordu. 

O meymenetsiz Baron da, o melun Şatosu da birbirine yakışıyordu. Baron şu anda dev 
kulenin en tepesindeki pırıltılı odasında, taht salonundafI) keyif çatıyor; kanını emebileceği 
zavallılara dair hülyalara dalarak göt büyütüyor olmalıydı. 

İçinden kavuran özgürlük aleviyle başa çıkamayan Feroand, kederle fark etti bilindik yollarla 
Şato'ya sızamayacağı gerçeğini. O da kaderini başka yerlerde, daha karanlık, alışıldık köşelerde 
aramaya karar verdi. Huduttan ayrılmadan, Orman içerisinde keşfe çıktı. Şato'nun tüm devasa 
arazisini dolaştı. Hem belki, biraz da kafasını toplasa Iyi olacaktı. 


HİKAYE gölge 


Oldu da. Bu yaşam sönümlemenin, güzellikleri çiğneyerek yok etmenin izini ormanda 
sürdükçe, daha önceki gelişinde denk gelmediği bir yapıyla karşılaştı. Karanlık, harap bir tünel 
Şato'nun temellerine doğru uzanıyordu. “Kanalizasyon çıkışı," diye sitemle mırıldandı. 

Burnu döven sıra dışı bir koku, tekinsizilğe uzanan derin bir karaltı ve havanın bile yapış 
yapış olduğu bir cehennem diyarı. Feroand'a bu taş tüneller, Baron'un yaptığı tüm pisliklerin özeti - 
tek noktaya çok, çok fazla sıkıştırılmış; özenle yoğrularak yoğunlaştırılmış; keskinleştirilmiş bir 
özeti- gibi geliyordu. Tüm bu pisliğin ciğerlerine dolmasını istemezdi. Çantasındaki maskesini 
yüzüne geçirdi. Sünger ve kömürle geliştirdiği özel bir filtreydi bu, daha önceleri böylesi pis işlerle 
haşırneşir olduğu için gene yanında getirmişti. 

Söylene söylene içeriye girip birkaç adım atmıştı ki elleri titremeye başladı. Yaralı teni 
yanıyordu şimdi. Eldivenleri kor alevlere dönüşmüş, parmakları kömürden, kanılavdan bir heyulaydı 
sanki. Etine dehşet hançerleri saplayabilecek denli gerçek bir hayal gibi, 

Ve aniden geçiverdi. İvedilikle eldivenlerini çıkarttı Feroand. Yeşile çalınmış teni, pul pul 
dökülen derisi apaçık ortadaydı. Bunu görmek hoşuna gitmiyordu fakat “eskisi gibi,” demekle 
geçiştirdi. Hastalığı ilerliyordu ve Şato'ya sızıp İlacı çalamazsa, sonunda onu köleliğin en korkunç 
hakikati, asla özgür olmadığı gerçeği bekliyordu. 

Feroand eldivenleri geri giyip kafasını şöyle bir salladı ve derin düşünceleri kararlı bir Iç 
çekişle uzaklara dağıttı. Özgürlüğe uzanan yolu kendisi, tek başına açmalıydı ve açacaktı! Kendi 
tasarladığı, yalnızca önünü aydınlatan ve onu olmadık gözlerden saklayan fenerini de bu uğurda, 
geleceğine doğru yaktı. Orada yalnızca kırık tuğlalar, özenle hazırladığı maskesinden bile 
sızabilecek denli keskin, pis kokular, yüreğe dolan tükenmişlik hissi vardı. 


Kanalizasyonda bir süredir ilerliyordu. Çatallaşan yollar, bir yükselip bir alçalan pis sular, 
cızır cızır öten, tekinsiz fısıltılar. Tünelin içinde hayvanlar yaşıyordu. Fareler, yılanlar, timsahlar. Ve 
belki de daha tehlikeli olanlar? Yaşıyorlardı burada ama cılız ışıltıdan görebildiği kadarıyla pek de 
sağlıklı değillerdi aslında. Işığın sınırından sürünerek kaçan kuyruklardan, karanlığın derinliğinden 
kopan hırıltılı haykırışlarından anladığı kadarıyla, yozlaşmışlardı. Ne de olsa, Baron'un tüm pisliğini 
soluyor, onun içinde yuvarlanıyorlardı. 

Bir an Için, ellerini uzatıp onlara şefkat sunmak, yanık tenlindeki acıyı onların huzurunda 
bastırmak istediyse de bunun gerçekçi bir arzu olmadığını pekala bilmekteydi. Zaten, botlarının içine 
girmesin diye sakına sakına yürüdüğü bu leş dolu karanlık sular, rutubet izlerinden adeta kendisine 
has bir graffiti dili geliştirmiş duvarlar temas etmeye gelmezdi. 


İlerledikçe suda yüzen bir takım şekiller görmeye başladı. İlkin onları fare sandı fakat ışığını 
doğrudan üzerlerine tuttuğunda, et parçaları olduklarının farkına vardı. Şato'nun mezbahasından 
atılmış hayvan etleri olmalıydı. “Rezalet,” diye söylenmeye başladı gene. “Yaşamı hunharca 
tüketmekle kalmıyorlar, onu bir de israf ediyorlari” 


HİKAYE gölge 


Birkaç adım daha atıp, fenerini daha da ötelere tuttuğundaysa, bilinç dışının ondan önce 
farkına vardığı anlık dehşeti yaşadı. İleride, birkaç adım ötesinde parmakları çiğnenmiş, kopuk insan 
elleri vardı. Midesinden yükselen öğürmeyi güçlükle bastırdı Feroand, bu kadarı ona çok fazla 
gelmişti ve sakinleşmesi, dinlenmesi gerekmekteydi. Fakat gel gör ki ne etrafta oturup 
soluklanabileceği bir çıkıntı, ne havada içine derin derin çekebileceği ferahlık, ne de zihnini 
dinlendirebileceği huzurlu bir atmosfer vardı. Yalnızca basık duvar, Iğrenç kokular ve zihnini kemirip 
duran düşünceler ile korkular. 

Ellere yaklaştı. Uzun süredir burada olduğunu, kesik bilekten içine dolan pislik belli ediyordu. 
Çürümemişti. Yalnızca... Çiğnenmişti. Üzerinde bir takım soluk mavi renkli dövmeler vardı fakat 
gerek kanalizasyonun boğuculuğundan, gerek loşluk ve pisliğin kapatıcılığından seçikçe 
görülemiyorlardı. 

Birden kafasına denk etti ve fenerini telaşla ötelere yönlendirdi. Oralarda bir yerlerde, buna 
sebep olan şey pusuda bekliyor olabilir miydi? 

“Hayır. Hayır. Bildiğim ve anladığım şeylerden çok, uydurduklarımla dolu algım. Orada hiç bir 
şey yok. Kader? Belki. Ama daha fazlası yok.” Ve görüşünün sınırında uçuşup duran, karanlıkta 
dişleri kamaşan canavarlar yavaşça silikleşti bu sözleriyle. Adımlarının, kalp atışlarının sesi dışında 
hiç bir şey gelmez oldu zihnine. 

Tünelin derinliklerine tuttuğu feneri parçalanmış bir Insan gövdesini aydınlatıyordu yalnızca, 
Ve onun ötesinde karanlık. Daha da ötesinde, Şato'nun içine açılan bir yol, tırnaklarıyla kazıdığı, 
kendisine alt bir özgürlüğün yolu. 

Kopmuş ellerin sahibi bu vücut olmalıydı, o da aynı dövmeleri taşıyordu. Ama sanki biraz 
“yanmış”tı. Nedense aklına sevdiklerini yakarak kara vebanın korkunç acılarını arıtmaya çalışan o 
Antik Çağ şehirlilerinin ağıt dolu çığlıkları geldi. Cesedin çenesi de onların dehşet çığlıklarını 
betimlemekteydi. 

Feroand, sırtını kavisli duvara yaklaştırıp, zavallı cesedin kıyısından kıyısından itinayla geçti 
ve yoluna bu leş gibi tünelde bir süre daha devam etti. Kısa yolculuğunda kendi kendisine 
homurdandığı anlar da oldu, midesinin ona isyan ettiği zamanlar da. Lağımın böylesi, usta hırsıza 
kesinlikle uygun değildi. 


“Nihayeti” 

Bunu yüksek sesle söyleyivermişti. Kanalizasyondan kurtulunca Şato'nun mahzenlerine 
erişip coşkuya gelmek, yakalanma riskine değerdi. Şimdi geriye daha alışıldık yöntemlerle, daha 
bilindik şeylerle başa çıkıp, daha arzulandık şeylerle karşılaşmak kalmıştı. İşe kıyafetlerine, hatta 
tenine sinen bu kokudan özel bir solüsyonla arınmakla başlayacak; ardından koridorlar boyunca 
sinsice yol alıp, parmaklarını şimdiden kaşındırmaya başlayan o haşmetli kasayla sonlandıracaktı. 
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Nanbaka 


Yazan: Olca Karasoy 


Diğer Adı: Nanbaka — The Numbers 
Yönetmen: Shinji Takamatsu 
Stüdyo: Satelight 

Senaryo: Mitsutaka Hirota 

Müzik: Kenji Fujisawa 

Tür: Komedi 

Süre: 13 * 12 Bölüm 


“Hapishaneler hep gerecek değildi ya!” 


İşin içinde hapishane oldu mu genekle hep ciddi bir atmosfer olur. Dönen entrikalar, kaçış planları, tehlikeli 
karakterler vs. ekranı doldurur. Verilebilecek en popüler örnek şüphesiz Prison Break. Anime dünyasında da 
durum pek farklı değil. Hapishane denildi mi hemen aklıma gelen ve dram yönü ağır basan Rainbow veya daha 
psikopata kaçan içeriği ile Deadman Wonderland, hapishanelerin “ciddi ve tehlikeli” bir ortam olduğunu 
anlatıyor bizlere. Birde tüm tabularıyıkan Nanbaka gibi bir anime var. 


Nanbaka'da olaylar dünyanın en ünlü hapishanesi olarak görülen Nanba'da geçiyor. Daha doğrusu bu 
hapishanede mahkum olan dört karakterin hayatı üzerine yoğunlaşıyor. Bunlardan ilki #yugo'dur. Mahkum 
numarası 1315 olan Jyugo, “heterokromi” olduğu için farklı göz renklerine sahiptir. Hapishaneden kaçmaya 
çalıştığı için mahkumiyet süresini uzatmıştır ve yakında çıkacak gibi de değildir. 1311 numaralı Uno ise kumar ve 
kadın düşkünüdür. İskambil kağıtlarmı asla elinden bırakmaz ve kendisi İngiliz kökenlidir. 1369 numaralı 
Amerikalı Rock ise dövüşmeyi ve yemek yemeyi sever. İri yapısıyla dikkat çeken Rock'un tepesi çabuk 
atmaktadır. Son sırada İse eski uyuşturucu yeni anime bağımlısı, 1325 numaralı Nico vardır. Tıpkı Rock gibi Nico 
da Amerikalıdır. Animede kısaca tanıttığım bu karakterlerin yaşamlarma, diğer mahkumlar ve gardiyanlar ile 
ilişkilerine mizahi bir şekilde göz atsyoruz. 
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NANBAKA 


Hani içinde farklı türden çikolatalar olan özel çikolata kutuları olur a işe böyle bir anime. İçinde her 
çeşit tada sahip çikolata var. Bolca komedi, biraz da olsa dram, aksiyon ve kimsenin sevmediği, hep en sona kalan 
çikolata: Klişelik. Benzetmem umarım karışık olmamıştır. Demek istediğim şu ki, Nanbaka orta halli bir anime olarak 
karşımıza çıkıyor ve konseptin dışında olarak hapishanedeki mahkumlarla eğlendirmeye çalışsa da birçok olayın 
benzerini farklı yapımlarda zaten gördük. Seri, iyi bir başlangıç yapıyor çünkü karakterler değişik ve mekan türüne göre 
farklı, Lakin her bölümde izleyenin dikkati giderek azalıyor. Bunun bir sebebi de yine çikolata kutusu örneğinde olduğu 
sibi animenin birden çok olaya el atması. Komedi, aksiyon, dövüşler, biraz hüzün derken anime her temadan bir — iki 
ısırık alıp kalanını bırakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Öte yandan dediğim gibi eğlenceli yanı da yok değil, Bir kere 
karakterler eğlenceli. Birbirleri ile sinerjileri tutmuş ve iyi bir ekip oluşturmuşlar. Gelip geçici yan karakterler de 
sırıtmıyor. Kimi espriler klişe olsa da zekice düşünülmüş diyaloglar da yok değil 


wi 
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Anime serisi, Sho Futamata'nın 
internette yayınlanan mangasından 
(aklımıza One Punch Man gelebilir) 
uyarlanmış bir bölüme. Toplamda 25 
bölüm olsa da ben 13 * 12 olarak ayırma 
gereği duydum çünkü ilk on üç bölüm 
normal olarak yayınlanmışken bir ay 
sonra devam eden son on iki bölüm 
internet üzerinden yayınlanmıştır. 
Animenin yönetmen koltuğundaki Shirji 
Takamaisu yerinde bir seçim olmuş. 
Çeşitli Gundam projelerinde ve School 
Rumble gibi animelerde yönetmenlik 
yapmış olan Takamatsu'nun en büyük 
artısı Daily Lives of High School Boys'u 
da yönetmiş olması, 2012 yapımı bu 
anime de Nanbaka ile tarz olarak 
benzerlik gösteriyor. Bu yapımda 
hapishaneden ziyade liseye giden üç 
arkadaşın günlük yaşantıları komedi 
şeklinde ele alınıyordu. 1995'lerin 
sonunda kurulan yapımcı stüdyo 
Satelight ise Nocin, Macross, Guin Saga, 
Log Horizon ve daha birçok ileri gelen 
animenin başındaki isim. 


Serinin en dikkat çekici 
yanlarından bir tanesi çizimleri. 
Özellikle keskin limon yeşili ve 
pembemsi renkler çok iyi kullanılmış. 


Anime, bu tonlamalarla adeta kendi 


aktarıyor. Müziklerin de çizimlerden 
altta kalır yanı yok. Hafif J-Pop hafif) 
rock tarzındaki “Rin! Rin! Hi! Hi! 
Adındaki parça şahane. Öte yandan 
“çibi” karakterlerin kullanıldığı kapanış 
parçası, nasıl desem... Kuru gürültü, 
Yani kapanıştan ziyade daha çok skeç 
gibi ve müzikten çok bağırış çağırış 
hakim, 


Nanbaka'nın eğitici bir yanı, ders 
çıkaracağımız köşeleri yok. Amaç sadece 
eğlenmek ve keyifli vakif geçirmek. 
Anime evrenine bir artısı var mı? Yok 
ama misyonuau da layığı ile yerine 
getiriyor. Evet, izlemeye karar verirseniz 
göreceğiniz bazı olaylar başka 
animelerden tanıdık gelecektir lakin 
izlemesi yine de zevkli. 
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ÇİZGİ-ROMAN İNCELEME : VEHİP SİNAN'IN TOPUZ'U 
YAZAN: KAYA ÖZKARACALAR 


Geçen sayımızda kendi adını taşıyan süreli bir yayında yayınlanmış yerli üretim çizgi romanlarımızın 
sayısmın yalnızca yirmi küsur olduğunu kaydederek bunların en kısa ömürlülerinden biri olan Çitlenbik'i 
mercek altına almıştım. Bu sayıda Ise kendi adını taşıyan dergisi yine kısa ömürlü olsa da, sonradan gazete 
gibi mecralarda on yıllar boyunca aralıklarla boy göstermiş olan Topuz'u, 1950'1I yıllarda Ilk ortaya çıktığı 
dönemdeki yayınlara odaklanarak tanıtacağım. 


Topuz'un yaratıcısı Vehip Sinan (1929-2010), en kalıcısı Topuz olmak üzere çocuklara dönük çizgi 
romanlarının yanısıra veya belki onlardan ziyade, Yen! Asya başta olmak üzere İslamcı gazetelere çizdiği 
siyasi karlkatürleriyle de anımsanan bir Isim. Sinan'ın İslamcı medyaya demir atmadan önce gençliğinde 
çizerlik kariyerinin başladığı mecra Ise 1950'li yılların popüler çocuk dergileri. Kendi anlatımına göre 
çocukluğunda Çocuk Sesi ve Afacan gibi dergilerde okuduğu Kızılmaske, Mandrake ve İki İzci (Tim Tyler's 
Luck) başta olmak üzere (İki İzci'yi de özellikle andığına göre çocukluğunda okuduğu dergiler arasında 1001 
Roman da olsa gerek) Batı menşeli çizgi romanlara hayran olan Sinan çok küçük yaşlardan beri eline 
geçirdiği tüm kağıtlara çizimler yaparmış. Lise yıllarında birkaç karikatürü dönemin Doğan Kardeş 
dergisinde yayınlanmış. Liseden sonra başladığı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki mimarlık 
eğitimini de, askerden döndükten sonra başladığı İstanbul Üniversitesi'ndeki felsefe öğrenimini de yarım 
bırakmış. Babasınm ölümü, ağabeyinin de askere gitmesi Üzerine annesi Ile kardeşlerine de bakarak 
geçimini sağlama yükümlülüğü ona kaldığı Için Babiali'de kopya çizeri (yabancı menşeli orijinal malzemeden 
Türkçe baskıya temel olmak Üzere aydıngere Kopya çıkaran çizer) olarak çalışmaya başlamış. Sinan bu 
minvaldeki Ilk çalışmasının Armağan dergisine Miki Fare kopyalamak olduğunu kaydetmiştir ki (1), 
kastettiği dergi Hamid Şendur'un 1950'li yılların Ilk yarısında üç ayrı seri olarak yayınladığı Armağan 
dergilerinden olsa gerek. Daha sonra Egeli allesinin Ceylan Yayınları bünyesinde çalışmaya başlayan Sinan 
takriben on yıl boyunca bu yayınevinin çıkardığı Teksas, Tommiks gibi çizgi roman dergilerinde kallgraflık 
(balon Içi yazılarını yazma) yapmış (2), zaman zamanı da aynı yayınevinin karma içerikli çocuk dergilerinde 
çizerlik. İşte Sinan'ın Ilk çizgi roman çalışması olan Topuz da Ilk olarak Erdoğan Egeli'nin çıkardığı Küçük 
Afacan dergisinde (1955-56) yayınlanmış. Sinan, Topuz'u hastalanarak onbeş gün kadar yataktan çıkamadığı 
bir dönemde yarattığını söylemiştir (3). 


Topuz'un Ilk serüveni "Devler Diyarında'başlığını taşır ve Küçük Afacan'ın Ilk onüç sayısında, Ilk altı sayı 
yarımşar sayfa, sonrakl sayılarda birer sayfa olarak yayınlanmıştır. Serüvenin başında bir ağacın 
gölgesine sığınarak kitap okumaya başlayan Topuz adlı küçük çocuk dev bir kuş tarafından kaçırılır, 
kuşun pençeleri arasında havadayken rozetinin Iğnesini kuşa batırarak kurtulan Topuz bir ormanın içine 
düşer. Serüvene Ismini veren devin elinden basitçe bir kayanın altına saklanarak kurtulan Topuz, 
serüvenin sonunda dev kuşun havadan yere düşen gölgesini görünce tabana kuvvet kaçmaya başlar ve 
serüven böylece biter. Üç sayılık bir aradan sonra Topuz Küçük Afacan'a 'Cadılar Arasında' başlıklı yeni 
bir serüvenle döner. Önceki serüvenin kaldığı yerden devam eder ve her sayı birer sayfa 
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yayınlanan bu serüvende ormandan çıkan Topuz bir dağa tırmanıp bir mağaraya girer ve burada Tekin adlı 
küçük bir çocuğu devlerin elinden kurtarır. Daha sonra Tekin'le birlikte eski bir mallkaneye gelirler, onları 
burada küçük bir kız çocuğu karşılar. Geceleyin Iki sevimli hayalet Topuz ve Tekin'e sihirli bir yüzük armağan 
eder ancak her sayfada olduğu gibi son karede yeraları “arkası var” ibaresine karşın her nedense serüvenin 
arkası gelmez. Bu arada 'Cadılar Arasında' sürerken Topuz, Küçük Afacan'ın 28 Aralık 1955 tarihli yirminci 
sayısında Ilave olarak verilen 1956 takviminin Vehip Imzalı ilüstrasyonunda Nasreddin Hoca, Vak Vak (Donald. 
Duck) ve diğer çizgi karakterlerle beraber görünmüş, yirmi dördüncü sayıda Ise renkli orta sayfalarda 'Ördek 
Avcısı" başlıklı mizahi bir kısa serüveni yayınlanmıştı. Bu serüvene göndermeli olarak derginin kapak 
Ilüstrasyonu Topuz'a tahsis edilmişti (4). 


Haftalık Topuz dergisi 

Cadılar Arasında'nın yarım kalmasının ardından Topuz üç yıldan uzun bir süre görünmeyecek (5) ama üç küsur 
yıl sonra Ise, tabir calzse, “dönüşü muhteşem” olacaktı: Teksas ve Tommiks dergileriyle Türkiye'deki çizgi 
roman dergiciliğinin lokomotifi konumundaki Ceylan Yayınları, yeril üretlm bir çizgi roman kahramanına tahsis 
ettikleri ilk çizgi roman dergileri olarak 1959'un yaz aylarında haftalık Topuz dergisini yayınlayamaya başladı. 
Böylece Topuz, Kıral Neşriyat Yurdu'nun 1953-54'te yayınladığı Köroğlu'nun ardından Türkiye'de çıkan Ikinci 
yerli kahraman çizgi roman dergisi ve tarihsel kahramanlık Janrının dışındaki Ilk yerli kahraman çizgi roman 
dergisi oldu. 


Ne yazık Kİ yalnızca on sekiz sayı sürerek kısa ömürlü olan Topuz dergisinin ilk on beş sayısı ikişer sayfa renkli, 
Ikişer sayfa siyah-beyaz, son Üç sayısı Ise tüm sayfaları siyah-beyaz olarak basılmıştı. Kapak forması hariç 16 
sayfa olan derginin fiyatı Ise, Ceylan Yayınları'nın aynı dönemki diğer, 32 siyah-beyaz sayfalık dergilerinden 10 
kuruş daha ucuz olarak 56 kuruştu. İlk dört sayının künyesinde derginin sahibi ve yazı Işleri müdürü olarak 
Erdoğan Egeli'nin, sonraki sayılarda Ise sahibi olarak Özcan Egeli'nin ve “yazı işlerini fillen Idare eden” olarak 
Vehip Sinan'ın Isimleri yer alır. 


Haftalık dergideki serüvenlerinde Topuz'un şehir dışında, kırsal görünümlü ama tam olarak bir köyde de 
değil en azından kendisinin ve en yakın arkadaşı Teoman'ın birbirine yürüme mesafesinde fakat hemen 
yanıbaşlarında başka evlerin olmadığı bir yörede yaşayan bir çocuk olduğunu görürüz. İlk sayıdaki serüven 
biraz alışılmadık şekilde, sanki asıl başlangıcı atlanmış gibi başlar: İlk sayfada Topuz'u “Şu esrarengiz adada 
neler olup bittiğini öğrenmeliyim” diye düşünürken görürüz, kastedilenin neredeki, hangi ada ve neden 
“esrarengiz” olduğuna dair hiçbir ön bilgi okuyucuya verilmeden. Bu tuhaf giriş faslının ardından serüven 
Topuz ve Teoman'ın söz konusu adaya ulaşma çabaları ve bu esnada gizemli bir kişinin onları sürekli 
engellemesi Ile gelişir. Bu arada Topuz bir uçan dalreye girerek uzaklaşan tuhaf bazı mahluklarla da 
karşılaşır! Derken bu gizemli kişinin kendilerini taklp etmekten vazgeçmesini sağlamak Için onu yanlış 
yönlendirmek amacıyla adaya ulaşma çabalarını askıya alırlar ve futbolla ilgilenmeye başlarlar. Bu esnada 
yaklaşık Üç sayı boyunca çocuklar arasındaki bir futbol maçına Ilişkin bir yan serüven devreye girer (bu yan 
serüvende Topuz ve Teoman'ın yaşadıkları yörenin, bir kent veya kasabaya yürüme mesafesinde olduğunu 
da anlarız). Maç bittikten sonra Topuz 
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«ve Teoman adaya doğru tekrar yola çıkarlar ve aynen Küçük Afacan'dakI'Devler Diyarında' serüvenindeki deve 
benzeyen bir devle karşılaştıktan sorra su altındaki bir tünelden geçerek “esrarengiz” adaya sonunda ulaşırlar. 
Adada onları Merihlilerle Işbirliği halindeki bir biliminsanı karşılar. Profesör Evren ismindeki bu biliminsanı 
Topuz ve Teoman'ın cesaretinden, azminden çok etkilenmiştir ve onlara dostça davranır, hatta Ikl afacan onun 
yerine uzay yolculuğuna çıkmaya gönüllü olurlar. Allelerinden Izin almak Için evlerine döndükten sonra 
uzaylılar onlara bir ay sonra geri dönmek üzere Prof. Evren'i de yanlarına alarak Merih'e gittiklerine dair bir 
mesaj Iletirler. 


Böylece bu serüvenin de bir anlamda yarım kalmasının ardından önce Topuz ve bir başka çocuk arasında bir 
boks maçına dalr birkaç sayılık kısa bir serüven yaşanır, daha sonra da Topuz ve Teoman, Topuz'un gül 
fidanlarını çalan bir karganın ardından yakınlardaki bir harabeye giderler. Esrarengiz adaya dair serüven bilim- 
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sokacaktır! Ancak bu serliven de yarım Kalır ama esrarengiz ada serüveni gibi anlatıya içkin bir şekilde değil, 
derginin kapanması dolayısıyla. 
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Vehip Sinan'ın Ceylan Yayınları'ndaki çalışmaları sonrasında kariyerini hep İslamcı yayın organlarında 
sürdürme tercihinde rol oynamış olması gereken dirdar kimliğinin Topuz'da (en azından bu Inceleme Için 
mercek altına aldığım Ilk dönem Topuz serüvenlerinde) yalnızca bir-iki ve dımlı, hatta muğlak emareleri var. 
Şöyle ifade edebilirim ki, Topuz'un bu Ilk dönem serüvenlerinde yaratıcısının bırakın 


ÇİZGİROMAN İNCELEME iye 


NE: GİZGİ-ROMAN İNCELEME Ri 


İslamcı, dindar bile olduğunu pek hissetmiyorsunuz, yalnızca “inançlı” olduğunun farkına varıyorsunuz. Buradan kastım 
Topuz'ın haftalık dergideki serüvenlerinde birkaç yerde “her işimizde Tanrı'ya güvenirsek bizi kimse yenemez!”, “Tanrı'ya 
güvenip yolumuza devam edeceğiz,” vb ifadeler kullanması; ancak dikkat edilirse bu ifadelerde “Allah” yerine “Tanrı” 
sözcüğünün kullanılması Sinan'ın en azından o dönemde laik kültürden bütünüyle bağışık olmadığını da düşündürüyor. 
1950'li yıllarda çizgi roman dünyamıza bu müstesna Ürünü kazandıran isimden çok geçmeden agresif bir aşır-sağcı 
karikatürist yaratankaranlığın analizi ise bir başka araştırmanın konusu olabilir. 


İlerleyen yıllardaki Topuz yayınlarının dökümü için temel veriler 

Vehip Sinan, 1960'lı yıllardan itibaren İslamcı gazetelerde siyasi karikatürler çizmeye ağırlık vermiş olsa da Topuz'u da 
zaman zaman canlandıracaktı. 1973'te Yeni Asya Yayınları tarafından basılan üç kitaplık Topuz serisindeki serüvenler, 
daha önce Yeni Asya gazetesinde yayınlanmış olsalar gerek (yine fantastik yönelimli bu serüvenlerde Topuz'un 
arkadaşının adı Tamer'dir). Sinan'ın ölümünden bir yıl önce Nesil Yayınları Topuz'un, muhtemelen, Yeni Asya grubunun 
1981'de çıkarmaya başladığı çocuk dergisi Can Kardeş dergisi menşeli olan üç serüvenini yatay albüm formatında 
yayınladı (bu serüvenlerde Topuz ve Tamer'e Goci adlı bir köpek eşiik eder). 2014'te Kuşak Yayınları'nın çıkardığı Vehip 
Sinan Serisi'ndeki çizgi roman kitaplarından bazıları da yine Topuz'un serüvenlerini içerir. Bunlardan biri, Gaddar Naci, 
1977'de Tercilman Çocuk dergisinde yayınlanmıştı. 


Dipnotlar: 

(4) Doğuş, sayı: 18 (5-11 Ağustos 1985), aktaran: http://www.mehmetnuriparmaksiz.com/3571/vehip- 
sinan?8E2680469Ckarikatur-dusundurmeliE28049D 

(2) Sinan'ın kaligraflık dönemine alt şöyle çok bir ilginç anısı var: “Münir Hayli Egeli çok kültürlü bir insandı. Fransızca 
Almanca İtalyanca ve İngilizce bilirdi. Tommiks'i kendisi tercüme ederdi. İkinci veya üçüncü sayısıydı. Bana getirdi: 
“Evladım bunu Türkçe'ye çevirmeye ben vakit bulamadım. Sen önceki sayfaları ve sayıları biliyorsun. Bir inceleyip, 
balonlarını sen tercümesiz yazıver. Benim gitmem gerekiyor.Ben “aman nasıl olur” filan diyemeden bırakıp gitti. Gel de çık 
işin içinden. Yapılır mı böyle birşey? Oturdu Vehip Sinan onların başına ve sonuna baktı. Olayları takip etti. Sonra da 
uydurdu uydurdu yazdı. Aynı şey bir sonraki sayıda yine oldu. Velhasıl Teksas ve Tommiks'in iki sayısını olduğu gibi ben 
yazdım.” (pek çok online sitede kaynak belirtilmeden yayınlanan bir söyleşiden). 

(3)1981'deki birbeyanatından aktaran http://www.haber7.com/kitap/haber/451338-topu:-yeniden-aramizda 

(4) Vehip Sinan Topuz'un yanısıra Tombik adlı bir bebeğin mizahi bir kısa serüvenini de Küçük Afacan'ın bir sayısındaki 
(no. 19) renkli orta sayfalara çizmiş ve o sayının kapağı da Sinan'ın çizimiyle bu karaktere tahsis edilmişti; Sinan, Küçük 
Afacan'ın renkli orta sayfalarına aslen Disney menşelili karakterleri Afacan adlı bir çocukla biraraya getiren mizahi kısa 
çizgi romanlarda çizmiştir. 

(5) Bu arada Vehip Sinan, Ceylan dergisinin 1956-57 yılları arasında yayınlanan ikinci serisinin ilk sayılarına Nasreddin 
Hoca bantları, son sayılarına ise derginin kapanması dolayısıyla yarım kalan "Çillinin Efsaneler Diyarındaki Maceraları" 
başlıklı yeni bir çizgi roman çizer, yani aslında bu yıllarda çizgi roman üretmekten bütünüyle imtina etmez (Ceyfan'ın bu 
serisinin en son sayısının arkakapağında başlayan "Mete Meteorlar Aleminde”nin çizimleri de Vehip Sinan'ın tarzına 
benzemekte ama bu çizgiromanın yayınlanan tek sayfasında herhangi birlimza yok). 
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KİTAP İNCELEME: SEVGİLİ (L'AMANT) 


YAZAN: AYNUR KULAK 


Üzerine çok şey konuşulan, çok söz söylenen bir kelimeyi, artık neredeyse herkese karşı hitap olarak kullanılan bir 
kelimeyi “Sevgili” yi yazmak ne olursa olsun güzel. Çünkü neredeyse dünyanın tüm gerçeklerini değiştirebilen tek 
varlık olan “Sevgili” ezelden, ebede hep oldu. Yazıldı, çizildi, söylendi onun üzerine. En çok o sevildi. 

Sel Yayınları tarafından yayınlanan Marguerite Duras'nın Sevgili'si çok çok özel bir metin olarak yeniden 
okuyucusuna kavuştu. Kitabı ellerinizin arasına alıp okumaya başladığınızda kendinizi özel biri olarak 
hissetmemeniz neredeyse imkansız. Son derece duru, serbestçe, hiçbir şeye takılmadan akıp giden metin boyunca 
zihniniz, kalbiniz Sevgili'ye teslim oluyor. 

“Epeyce yaşlanmış olduğum bir dönemde, bir gün, kamuya açık bir yerin giriş bölümünde, bir adam yaklaştı 
yanıma. Kendisini tanıttı, sonra da, 'Öteden beri tanırım sizi,' dedi. 'Herkes gençliğinizde çok güzel olduğunuzu 
söylüyor, bense şimdi sizi gençliğinizdekinden daha güzel bulduğumu söylemek için geldim, gençlik yüzünüzü bu 
şimdiki, bu harap yüzünüz kadar beğenmezdim." 

Şimdi artık yalnız benim görebildiğim ve bugüne dek hiç sözünü etmediğim bu görüntüyü sık sık düşünürüm. Hep 
aynı sessizlik içinde, hayranlık verici durur öyle. Bütün görüntülerin içinde en hoşlandığım görüntüdür o, içinde 
kendimi bulduğum, kendimden geçtiğim görüntü.” 

Evet, Duras'nın Sevgili kitabı bu iki paragrafla başlayan uzun bir monolog işte. Tabii böyle uzun bir monologda 
gerçeklik imgesi de zaman zaman yer değiştiriyor. Sömürge toplumunun değer yargılarını, aile ve yoksulluk 
arasında sıkışmış genç bir kadının ilk aşkını, ilk cinsel deneyimini kaleme aldığı bir metin olan Sevgili aslında bir 
bakıma yarı otobiyografik bir roman. Tabii roman otobiyografik öğeler içerince özgürleşmeye doğru giden yolları 
da cesurca yazıyor. Bu yüzden roman boyunca gerçeklik duygusu okuyucuyu bir duygusundan kesinlikle yakalıyor. 
“Alışkanlıkları olan bir adam, birdenbire onu düşünüyorum, oldukça sık geliyor olmalı bu odaya, çok sevişen bir 
adam olmalı, korkan bir adam bu, korkuyla savaşmak için çok sevişiyor olmalı. Çok kadını olduğu düşüncesini bu 
kadınlar arasında bulunma , onlara karışma düşüncesini sevdiğimi söylüyorum. Bakışıyoruz. Söylediğimi anlıyor. 
Bakışı gölgeleniverdi birdenbire, sahteleşti, derdin, ölümün pençesine düştün.” 

Gerçeklik ve imgeler birbirine karışıyor metin boyunca. Kendiyle ve yasaklarla karşılaşan, karşılaşmakla da 
kalmayıp aynı zamanda da savaşan genç bir kızın kendini yaratma sancıları tüm hikayeyi kapsıyor.Genç kızın kendi 
belleğinde ve benliğinde yarattığı sevgili kusursuzken, dışardaki sevgili kusurlu yönleriyle iç dünyada çelişki 
yaratsa da bu çelişki bir müddet sonra kendini bulma yolunda önemli bir kilometre taşı oluyor. 

Böylesine gerçekçi ve aynı zamanda böylesine masalsı olan Sevgili kitabını çok güzel çevirisiyle dilimize kazandıran 
Tahsin Yücel'i anmadan geçemeyeceğim. Kendi, sunuş bölümünde kitapla ilgili yazarken Duras ile ilgili kelamında 
şunları yazar: “Marguerite Duras yalnızca bir 'yazı ustası" değildir. Anlatımı da olaylardan ve kişilerden bağımsız bir 
yansıtma aracı olarak kalmaz. Bu anlatım, yazarın karşımıza çıkardığı kişileri soludukları hava, içinde devindikleri 
çevre gibi sararak onlara bütünlük somutluk gerçeklik verir.” 

Sevgili özlediğimiz metinlerden biri ve yeniden raflarda. 


“.” 

Sevgili 

Yazar: Marguerite Duras 
Yayınevi: Sel yayınları 
Çeviri: Tahsin Yücel 
Türü: Roman 

Sayfa: 95 


Net: Kitap 1992 yılında Jean-Jacgues Annaud tarafından filme uyarlandığında da sinema seyircisi tarafından 
oldukça ilgi görmüştü. 
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Aldığı alkolden yüzü dolayı yüzü kızarmıştı. Nefesi leş gibi nikotin kokuyordu. Kıyafeti her zamarki gibi 
derbederdi ve sakalları son gördüğüm güne oranla uzamıştı, ama nedense bu sefer Nobran kapağıma güzel 
görünmüştü! O sırada kendi kendine mırıldandı: “Hele bir kahve içip kendime geleyim, sonra ” cümlesini 
tamamlamadı. Zaten böyle beklentim de yoktu, zira konuşması bile benim için başlı başma bir olaydı. 

Narin kapağım terli ellerinin arasında sıkışıp kalmıştı. Bu durumdan nasıl kurtulacağımı hesaplarken 
ağır adımlarla odadan çıkıp mutfağa gitti. Tezgihın üstüne beni sertçe fırlattıktan sonra bir süre durakladı. 
Sanki buraya niçin geldiğini unutmuş gibiydi. Parmaklarının arasında ezilen sayfalarım yavaş yavaş kendine 
gelirken çekmeceden cezveyi çıkarttı. İçine su ve kahve koyduktan sonra etrafına bakındı. Aradığının kibrit 
olduğunu onu bulduğunda anladım. Ocağı yakıp cezveyi üstüne bırakırken başını bana doğru çevirdi ve yarım 
bıraktığı cümlesini tamamladı: “Bakalım seninle ne yapacağız?” 

Sonra sustu, Suyun kaynama sesinden başka ses duyulmaz olmuştu. Sayfalarımdaki gerginliği dağıtmak 
amacıyla etrafıma bakındım. Tezgâh ve ocağın üstü günlerdir yıkanmamış tabak, tava, tencere, çatal, kaşıklarla 
doluydu. Baktığım her nokta toz ve kir içindeydi. Ama bunlar umurumda değildi, zira zihnim söylediği son 
cümleye takılmıştı, Aslında karşımda normal biri olsa yanıt belliydi, ne var ki bu adam ısınmak için bile beni 
kullanabilirdi! 

Bir elinde fincan, diğer elinde ben olmak üzere salona geçtik. Bizi yemek masasmm üstüne bıraktıktan 
sonra bir sigara yaktı. Çektiği ilk nefesin dumanını sarı lanıbanın aydınlattığı odaya savurduktan sonra bir 
sandalye çekip oturdu ve kahvesinden bir yudum içti. Bakışları karşısında duran yarı aralık perdenin üstüne 
kilitenmişti. Merakla oraya baktım, hiçbir özelliği olmayan sıradan bir perdeydi. Sıkılmıştım. Dikkatimi 
masamın üstüne doğru yönelttiğimde, yanı başımda bakkallarda kolayca bulunan sıradan bir tükenmez kalem 
gördüm. Nobran beni başka amaçla kullanmayacaksa bakirliğim bu kalem tarafından bozulacaktı! Tozla 
kaplanmış bir masanın üstündeki sıradan bir kelemle. Oysa hayallerim böyle değildi. Kesik uçlu bir 
dolmakalem gerçekleştirmeliydi bu kutsal görevi ve iyi soğutulmuş bir kırmızı şarap eşlik etmeliydi bu geceye. 
Müzik çalardan sayfalarımı yatıştıran bir melodi yükselirken, açık pencereden içeriye tatlı bir meltem esmeliydi. 
Hiç değilse hava bu kadar sıcak olmasaydı. 

Bir süre sonra delici bakışlarını perdeden ayırıp üzerime dikti, Beni hangi amaç için kullanacağına galiba 
karar vermişti, Yanıtı bilememenin heyecanıyla sayfalarım yapış yapış olmuştu, Maşanın üstünde duran kalemi 
eline alınca beni günce olarak kullanacağımı anlayıp derin bir nefes aldım. Ama sevincim kısa sürdü. Önce 
durakladı, sonra da elindeki kalemle durmamacasına oynadı. Dudaklarının arasında unuttuğu sigaranın külü 
kapağıma düşünce, daldığı düşüncelerden sıyrıldı, Sigarayı kahve fincanın içine atıp elinin tersiyle kapağımın 
üstündeki külleri hoyratça savurdu, ardından ilk sayfamı açtı. Karşısında çırılçıplak kalmıştım! Bunun utancını 
atamadan üzerime doğru eğildi. Kahve ile karışmış alkol ve nikotin kokusu anımda sayfalarıma sindi. Bu sırada 
elindeki kalemi sayfama bastırdı. Duyduğum acıyla sadece kendimin duyabildiği ufak bir çığlık attım. 
Bembeyaz sayfam, sağ üst köşeme atılan tarihle kirlenirken kendimden geçtim. 


10/07/2017 
Günce; 
Bu ne şimdi? Bari günce de başını kaldırıp “Ne var?” desin. Böyle giriş olmaz. Hem sıradan, hem de saçma. İyide 
bir şekilde hitap etmem lazım, Keşke çocuk olsaydım, Güncenin önüne bir sevgili kelimesi koyar geçer giderdim. 
Ama böyle hitap bana yakışmaz. Bok yakışmaz! Bu yaştan sonra günce yazmaktan utanmıyorsun da, sevgili 
kelimesinden mi utanacaksın? Aslımda fena fikir değil Nasılsa bu defteri benden başkası görmeyecek, İster 
sevgili derim ister canım. Kime ne? Bu durumda yeniden başlıyorum. 


10/072017 
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Sevgili Günce, 

İşte yazdım. Kimsenin de ruhu duymadı. Hoş duysa ne olacak? Bak tekrarlıyorum: Sevgili günce. Sevgili 
günce. Sevgili günce... Bak yine kimse umursamadı. Artık bende umursamayacağım! Yani umarım... 
Aslında böyle bir sesleniş daha samimi oldu. İnsan birine içini dökecekse aradaki resmiyeti kaldırmalı, öyle 
değil mi? Ama sen güncesin! Bak bu da iyi. En azından sırlarımı kimseye anlatamayacaksın. Yazdıklarım 
ikimizin arasında kalacak. O zaman neden kelimelere takılıp kalıyorum? Düşünme yetisine sahip olsaydın, 
“Koca adam olmuş hala bir günceden medet umuyor.” diye benimle dalganı geçer, soranlara da “ha o mu? 
Adam resmen kafayı yemiş canım.” derdin. Gerçekten öyle miyim? Bilmiyorum. Hem bunun bir önemi yok. 
Kafayı yememiş olsaydım, senin yerine bir âdemoğluyla dertleşiyor olurdum. Ama onlar senin gibi sessiz 
durmayı beceremezlerdi. Beni deli edecek bir sözü illaki ederlerdi. Oysa sen ne dersem diyeyim hep sessizce 
dinler ve hiç itiraz etmezsin. 

Neler mi anlatacağım sana? Bilmem hiç düşünmedim. Belki içimi dökerim, Dur bir dakika, teselli 
edemeyeceğine göre bu ne işe yarayacak? O zaman neden aldım seni? Şu satırları yazmamış olsaydım hemen 
iade ederdim, ancak artık öyle bir şansım kalmadı. İşte ben buyum günce. Sürekli gelgitler yaşarım. Hayatım 
saçma sapan şeylerle geçti. Ama hepten işsiz güçsüz takımından sayma beni, bir zamanlar vardı, tıpkı 
arkadaşlarım olduğu gibi. Neden bu kadar çok şaşırdın? Bunları bana yakıştıramadın mı? Kim bilir belki de 
halklısın. Ancak eskiden her şey çok başkaydı. Gençtim ve en önemlisi umutlarım vardı. Biliyor musun, © 
zamanlar fena da sayılmazdım. Beni beğenen biri vardı. Ona ne mi oldu? Bu kadar da aceleci olma sevgili 
günce, elbet birara anlatırım. Nasılsa artık birlikteyiz! 

Az evvel bir sigara yaktım ve yazdıklarımı baştan aşağı okudum. Resmen saçmalamışım. Sanırım artık 
yazmayacağım, Konuşabilsen “O zaman neden aldın beni?” diye soracağından eminim. Bilmiyorum. Belki 
bir anlık gafletti, zaten daha kapıdan çıktığım an pişman olmuştum. Kasiyerden utanmasaydım geri döner ve 
seni iade ederdim. Gerçi neden senin gibi albenisi bol olanı tercih ettim, bak onu da bilmiyorum. Hayatım. 
boyunca gösterişli bir eşyam olmadı, belki de altında bunun kompleksi yatıyordur, 

Yazmaya devam edersem nelerden bahsetmem lazım? Günce yazmanın bir kuralı var mı? İlk ein rig 
sonra hemen derinliklere dalıp günah mı çıkartılır? Sana da yalan söylenir mi? Gerçi sen de tecrübesizsin. O 
zaman gel kuralları biz koyalım. Eğer yazarsam, sadece ve sadece canımız İstediği zaman dertleşeceğiz. 
Nokta, 

Son bir itirafta daha bulunmak istiyorum. İçkili olmasaydım yazmaya asla cesaret edemezdim. Bir günceyle 
dertleşmek alkollüyken bile insana garip geliyorsa, ayık kafayla hiç olmazdı. Seninle dost olayım derken 
umarım alkolik olmamı! 


Yarı kapalı perdenin arasından sızan ışığın etkisiyle kendime geldim. Sayfalarım binlerce iğne 
batırılmışçasına sızlıyordu. Bunun sebebini düşünürken yanı başımdaki tükenmez kalemi 
gördüm, Kafaşını kapağının içine sokmuştu. Ne kadar seslendiysem de, yanıt vermedi, Sanki benden 
kaçıyor, daha doğrusu utanıyor gibiydi. Böyle davranmasının sebebini soracağım sırada birden her 
şeyi anımsadım. Dün gece bir tükenmez kalem tarafından kirletilmiştim! 

Ebediyen bozulmadan kalamazdımı. Eninde sonunda bir kalem sayfalarımı kirletecekti. Kitapçıda 
rafa konduğum andan beri bunun farkındaydım, ama yine de sarsılmıştım. 

Başımdan geçenleri unutmak amacıyla Nobran'ın yazdıklarını okudum. Onun gibi sert görünüşlü bir 

adamın bu kadar ince düşünceli olmasına şaşırmıştım. Anladığım kadarıyla özgüvenini kaybetmiş birine 
benziyordu. Ve galiba kendisiyle de barışık değikli. Bakirliğimin bozulmasının moral bozukluğu olmasaydı, 
yazdıklarını daha iyi tahlil edebilirdim, ancak şu an canım fena halde sıkkındı. 
O günden sonra bir daha Nobran'ı düşünmedim, Bırakıldığım köşede içi geçmiş kitaplar gibi sürekli 
uyukladım. Yanıma yeniden geldiğinde aradan ne kadar zaman geçmişti, bilmiyorum. Anımsadığım tek şey 
bakışlarının öfke dolu olduğuydu. Uzun bir süre karşımda heykel gibi hareketsiz durdu. Bir an üzerime 
saldırıp sayfalarımı parçalayacağını sandım. Gözlerini üzerimden ayırmadan sandalyeye oturdu. Elimi 
maşanın üstünde bulunan tükenmez kaleme uzatmea, İlk gecenin sızlamalarını sayfalarımda yeniden 
hissettim. Kaçacak bir yerim yoktu, sabırla acı dolu dakikaların bitmesini bekledim. 
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Saat on. Şimdiye kadar evden çoktan çıkmış olmalıydım, ancak çıkamıyorum. Onlar yüzünden eve hapsoldum. 
Bir fare gibi kapana girmemi bekliyorlar. Söylesene günce, hangi canlı bile bile kendini kapana atar? Bunlar 
daha minareyi çalmadan kılıfını hazırlamışlar, güya beni bu hayattan kurtaracaklarmış! Bir nevi cemiyete 
insan kazandırma ayakları. Ben halimden memnunum kardeşim, illaki birini kurtaracaksanız işe kendinizle 
başlayın. 

Bunlar peşime adam da takmıştır. Dışarı çıkmadığımı görünce telefon açar ve “Evet efendim. Doğru 
duydunuz, Kendini eve kapattı.” diye rapor verir, Bunu duyunca anımda buraya damlarlar, Ah be günce üç 
kuruşluk keyfim vardı, onu da elinden alacaklar! Anlamamakta neden srar ediyorlar: Ça-lış-mak-is-te-mi- 
yo-rum. Yüzlerine de söyledim bunu, ama işe yaramadı. Sürekli olarak “Meraklanma, halledeceğiz” diyorlar. 
Neyi halledeceksiniz ulan? Beni mi? Gerçi kafalarma koydularsa onu da yaparlar! Şu hayatta kimsenin işine 
burnumu sokmadım be günce, ne var ki bütün burunlar içimde! 

Aslında suç bende! O barda olduklarını bile bile yanlarına gitmem aptallıktı. Ama çok canım sıkılıyordu be 
günce, Günlerdir kimseyle tek kelime konuşmamıştım. Beni oraya yalnızlık götürdü. Gerçi gittim de ne oldu? 
Düştüğüm durdum ortada. 

Bara girdiğimde dünyayı ve Türkiye'yi çoktan kurtarmışlardı. Karşılarında beni görünce, kurtaracak yeni 
birşey bulmanın sevinciyle üzerime çullandılar: 

“Böyle sorumsuz yaşamak bana yakışıyor muymuş?” 

Size ne ulan! Hayat benim değil mi? Nasıl istiyorsam öyle yaşarım. İnan bana günce o akşam rakıyı bile keyifle 
içirtmediler. 

Ardından aralarında konuştular, telefonlaştılar ve bana iş ayarladılar, Şimdi de beni bekliyorlar, Nah giderim 
yanlarına. Ama ya onlar buraya gelirlerse? Beni bulamayacakları bir yere kaçmam lazım, ancak önce peşime 
taktıkları adamdan kurtulmalıyım. O zaman izimi kaybettiririm. Evet evet en doğrusu bu. 

Biliyor musun o gece Neslihan'dan da söz ettiler, Çalışmam için bana baskı yaparlarken ondan haber alıp 
almadığımı sordular. Bilmiyorum dediğimde, “Bu hayattan kurtulmanı en çok o isterdi,” dediler. İsteseydi 
gitmezdi ki... 

Ben de gitmeyeceğim yanlarına. Zaten bir işe de ihtiyacım yok. Kendi kendime yetiyorum. Tek istediğim beni 
rahat bırakmaları, 

Ayhan'da bardaydı günce. Nedense hiç lafa karışmadı. Ne beni ellerinden kurtarmaya çalıştı, me de onlara 
engel oldu. Sadece baktı. Gözlerini üzerimden ayırmadan, tek kelime etmeden bütün gece bana baktı, 

Hepsinin canı cehenneme! 

Son cümlesini sının ardından canı yanmışçasına açık sayfamın üstüne kalemi attı ve odadan ok gibi 
fırlayıp gitti. gecenin aksine kendimi kaybetmediğim için, yazdıklarını satır satır takip etmiştim. 
Okuduklarım karşısında sayfalarımdaki gerginlik arttı, Nefes almakta bile zorlanıyordum. “Lanet olsun!” 
diye haykırdım, anla üzerime bir kâbus gibi çöken bunaltıdan kurtulamadım. Bunun üzerine beni bu eve 
sürükleyen kaderimeilendim. 

“Nereden düştüm bu nobranın eline? Bu gidişle beni de kendisi gibi psikopatın teki yapacak, Çalışmak 

mı İstemiyor musun? Efendi gibi söyle arkadaşlarına, konu kapansın, Ama yok adamillaki bunalım takılacak! 
Hayallerimdeki kadm beni alsaydı şu an bambaşka bir dünyada yaşıyor olacaktım. O zaman ne banmun gibi ruh 
hastalarıyla işim olurdu, ne de onların saçma sapan dertleriyle, En fazla botoksu nerede yaptıracağımızı 
düşünürdük, o kadar! Bir de bu adamın yazdıklarına bak. Okurken neredeyse cildim tam ortadan çaaattt diye 
çatlayacaktı! Bunalım takılmaktan zevk duyuyorsan takıl be kardeşim, ama ne olursun bunları bana 
yansıtma. Saçma sapan sorunların beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Anladın mu ilgilendirmiyor.” 
Sayfalarımın arasında sessizce pinekleyen kalemle göz göze gelince daldığım düşüncelerden sıyrıldım. Onun 
her şeyi boş veren bakışları içimdeki öfkeyi daha da azdırmıştı. Neden bu kalem sefil halinden şikâyet 
etmiyordu? Yaşam sevincini kaybettiği için mi? Nobran bana ne yaparsa yapsın asla şu kalem gibi bir zavallı 
olmayacaktım. 

Yaşadığım travma uykumu getirmişti. Kapağım ağır ağır kapanırken düşler âlemine doğru uzun bir 


yola çıktım. 
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Kitapçıdaydım. Mağazanın içi bana sahip olmak için yanıp tutuşan güzel kadınlarla doluydu Aralarında 
anlaşamayınca bir kavgaya tutuştular. Yayıldığım raftan onları büyük bir zevkle izliyor, bir yandan da yorum 
yapıyordum. 

“Kısa sarı saçlı kadın hiç fena değil, Rakiplerine bu kadar hırslı saldırmasına bakılacak olursa bana sahip olmayı 
kafasına koymuş. Ama şansı yok, göğüsleri çok küçük! Kapının yanındaki esmer yerden bitme olmasaydı, güzel 
sayılırdı. Onu da geç. Uzun saçlı kızıl Allah için gözel kadın, ancak orun da poposu çok büyük canım. Yok yok boşuna 
paralıyorlar kendilerini, hiç biri bana sahip olacak güzellikte değil” 

Kapalı bir ortamda olmamıza rağmen dükkânın içinde saçma sapan birrüzgâr çıktı ve beni raftan kopardığı gibi 
havaya firlattı, Önce tavana çarptım, ardından duvarlara. Sarsılan sayfalarım cildimden ayrılmamak için günce üstü bir 
kuvvet gösterirken, içeri yeni giren bir müşterinin açık bıraktığı kapıdan dışarı savruldum. Nereye gideceğimi bilmeden 
hovada uçuşurken hırpani görünümlü, saçı sakalı birbirine karışmış bir adam beni yakaladığı gibi elinde tuttuğu çuvalın 
içine attı, Ölümden kurtulmuş, ama bu sefer de tutsak düşmüştüm, Hem de bir evsiz tarafından, Her taraf zifiri karanlıktı 
veleş gibi kokuyordu. Kurtulmak amacıyla avazım çıktığı kadar bağırdım: “İmdat!” 

“Uyan dostum. Uyan!” 

Gözlerimi araladığımda başucumda tükenmez kalemi gördüm. Ter içinde kalmış olan sayfalarımın üstünde 
telaşla yuvarlanıyor, bir yandan da “Kâbustu dostum, Kötü bir kâbus!” diyordu. Yaşadıklarımın bir düş olduğunu 
anlayınca derin bir nefes aldım ve bu eve geldiğimden beri ilk defa halime şükrettim. Tamam parfüm kokulu güzel bir 
sahibem yoktu, ama bir evsizin çuvalında da değildim. Hem Nobran fena bir insana benzemiyordu. Biraz yarım 
akıllıydı, hepsi o kadar, 

cm ve sevgiyle beklememe karşın Nobran eve dönmedi. Giderek merak ctmeyc başlamıştım, bu yüzden 
gecenin karanlığı günc dönene kadar gözümü kırpmadan onu bekledim, ancak gelmedi. Sayfalarıma takip edildiğini 
yazmıştı. Gerçekten haklıysa başına kötü bir şey gelmiş olabilirdi, işte o zaman rüyamdaki son kaçınılmazdı. 
Sayfularımı kemiren bu düşünce kapağımı gerginleşlirmişti. Uykusuzluklan gebermeme karşın bir türlü uyuyamıyor. 
her tıkırtıda kapağımı kaldırıp kapıya bakıyordum. Gün yeniden geceye döndüğünde artık Nobran'dan umudumu 
kesmiştim, Beni bekleyen sona yavaş yavaş kendimi alıştırmıştım ki, anahtar sesi duydum. Kapağımı kaldırıp 
beyecanla etrafıma bakındım Kapının gıçırtılı bir şekilde açılmasının ardından Nobran içeri girdi. Sakalları biraz daha 
uzamış, gözlerinin feri yorgunluktan sönmüştü, ama yaşıyordu. Elindeki anahtarları masanın üzerine atarken sanki ilk 
defa görüyormuşçasına bana uzun uzun baktı, ardından sallanarak odasına doğru yürüdü. 

Sabaha kadar ortalıkta gözükmedi. Güneş odanın içini tamamen istila ettiğinde, sıkıntılı bir yüz ifadesiyle 
salona geldi. Odanın örta yerine kadar hızlı adımlarla yürüyüp aniden durdu. Elleri pantolonun cebinde, bakışları beyaz 
kireçle boyalı tavanda asılı kalmıştı. Çok uzun bir zaman pozisyonunu değiştirmedi. Yeniden hareket ettiğinde 
bakışlarını tavandarı kurtarıp odayı kuşkuyla süzdü, ardından pencereye doğru adeta koşarcasına gitti. Perdeyi hafifçe 
aralayıp kaçamak bakışlarla dışarıya baktı. Geri çekildiğinde yüzü korkudan beyazlamıştı. Sırtını duvara dayayıp bir 
sigara yaktı. Neler olduğunu anlayamamanın sıkıntısıyla hiçbir hareketini kaçırmıyordum. Sigarasını içmiyor adeta 
emiyordu. Yanıma gelip neler olduğunu anlatması için yanıp tutuşuyordum, ancak varlığımı unutmuş gibiydi. Biten 
sigarasını sehpanın üstündeki küllüğe attığında, gözü yine pencereye takıldı. Perdeyi aralayıp dışarı bakmak için 
hareketlendiyse de, bundan hemen vazgeçti. Sırtını dayadığı duvarın yanındaki koltuğa kendini bıraktığında yüzündeki 
her bir çizgi yaşadığı tedirginlikten ötürü keskinleşmişti. Ayaklarını ileriye doğru uzatıp ellerini kamının üstünde 
birleştirdi. Uzun bir süre öyle oturacağı intibası vermesine karşın hemen ayağa fırladı ve hızla kapıya doğru yürüdü. 
Salondan çıkacağı sırada birden duraklayıp bana baktı. Heyecandan sayfalarım kıpır kıpır olmuştu. Yaşadığı kısa bir 
ikilemin ardından yanıma gelip her zamanki sandalyesine oturdu ve kalemi eline aldı. 


Devam edecek... 
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Olepins adına büyük tapınaklar inşa edildi, ilk insan doğup büyüyüp, torunlarını, torunlarının torunlarını gördü, 
Gökyüzünün bir büyük bir sırrı da ölümsüzlüktü. Yüzyıllar geçti, yüzlerce insan yüzlerce defa katledildi, düzeni 
korumak adına Olepius uğruna. 22 yılda bir Angela Meydanmdaki tapınakta, kurban olarak sunuldu bir beden 
gökyüzüne en yakm yerde, gökyüzü ülkesinin insanlarınm yaşamlarını sürdürebilmeleri adına. 
Gökyüzü ülkesi, defalarca kurtarıldı bututlardaki konağından koparılıp alçaklara doğru yol almaktan, Zamaatkirlar 
altından at arabaları yapıyorlardı, atlar altınla giydiriliyordu. Şarkılar gökyüzüne adanıyordu, tapınaklarda ilahiler 
söyleniyordu, yeni doğmuş çocuklar, tapınaklarda eğitim görüyorlardı. Gördüklerini ise onlardan önce görmüş olanlara 
büyük heyecanla anlatıyorlardı. 
Mükemmelliğin oluk oluk aktığı ülkede, bir tek günah anlatılmıyordu günü gelene kadar gelecektekilere, Öldürülmesi 
gereken bir çocuk, çocuk nasıl öldürüleceği, neden öldürülmek zorunda olduğu bilmeden yaşıyordu. Ulitler, bir nevi 
rahipler, kutsal kitaplara rağmen şeytan diye kandırıyerlardı insanları, o çocuktan bahsederken. Lekeliyorlardı Ulitler 
doğacak olan ya da geçmişte doğan o saf ruhun adını. Çünkü kötülüğe kötüyü yok etmek için başvurmak, yeterli 
sayılıyordu vicdanların zincirinden kurtulmak için. Doğan bir çocuk olsa da, tek yaptığı felsele yapmak, varoluş 
dokunmak olsa da, şeytan olarak anılmalıydı, çünkü farklıydı. Ağzından çıkan sözler, kimseyi utandırmamalıydı, şeytan 
yok edilmeliydi, kimseye bildiği bir şeyden bir başkasını düşündürmeden, 
İnsanlar tanrılarına saygı duyarlardı gökyüzünün ülkesinde, onu çok severlerdi hem gündüz hem gece, umut ebediyken 
gökyüzünün ülkesinde, Tek korkuları, aşağıdaki cehennemdi ve onu getirecek bir ruh. Çerçeveden çıkmış o ruhun 
gelmesinden korkarlardı. O gelince ise ülkeyi kurtarmak için bütün insanlar Olepfus'un adıyla ellerime bıçaklar 
alırlardı, görev gereği cinayet işlemenin verdiği huzura sığmarak, göklerden gelen bir kararım emrettiklerini, düzeni 
korumak adıyla yaparlardı. 
Emirleri her zaman görev bildiler, tanrının emrine boyun eğdiler. İnsanların katline sebep olan olayları sorgulamak 
yerine düşünmeden boyun eğdiler. Okuyarak anlamayı değil, anlatılana inanmayı seçtiler. Masumiyet ve merhamet 
yerine, cinayetler işlediler. Aynı şarkıyı söylerlerdi gökyüzünün ülkesinde, aynı duzyı ederlerdi insanlar, Yasaklı çünkü 
Olepius'a karşı bir ses ya da bir nefes dile getirmek, o insanlarına her şeyi vermişti. O cehennem aşağılarda uyurken 
göklerdeki cenneti insanlara göstermişti, Tamahkâr ruhları şarkılar ve hikâyelerle beslemişti, 
Asıl amaçı masum bir çocuğu defalarca öldürmek değildi Olepins'un, amaçı iyi ile kötüyü birlikte var etmekti, 
İnsanları düzene dur demesini istemişti, iki ülkenin birleşmesini istemişti, Yüzyıllardır heyecanla bekliyordu bunu, 
Kendi kibirlerinden tanrıların yanlış anlayan İnsanlarm yüzüne yüzsüzlüklerini vurmak istiyordu. 
Çocuk bir şekilde kurtarılmalıydı, Olepius'un yüce admı anarak bıçaklarla sıraya giren gökyüzünün ülkesinin yüce ama 
küçük kalpli katillerinden. Döngü bir şekilde kırılmalıydı ama yüzyıllardır kırılmanıştı. Oleplus bundan sıkılmıştı ama 
geleceği görebiliyordu. Döngü çok yakın zamanda kırılacaktı. 
HUNDARA 
Küçük köyler kurmuştu, yeryüzünde doğan ilk insanlar ve yine ilk insanlar, insanı öldürecek bir yol bulmuştu. Kayalar 
#yulmuştu, taşlar keşkinleştirilmiş, hastalıklar hem gündüz hem gece saf ruhların peşinde gezmişti, ölüm meleği 
Hundara'da hâkimiyetini ikan etmişti, Doğan iki çocuktan her biri, güneşin gözkapaklarını yakıcı etkisine meydan 
ekuyamadan, kapatıyorlardı gözlerini, Gözler hiç açılmıyordu bazen, bazen ise ansızın kapanıyordu. İnsanların eliyle, 
aşağıdaki ülkeye kıyamet konuk oluyordu. 
Geleceği düşleyebilen dahi yoktu, sabah güne başlayıp yiyecek ararken tükeniyordu ömürler. Boğaz kesiyordu, bedel 
için var olan varken, daha çoğunu elde etmek amacıyla didinen katiller. İnsanlar sevdiklerini her an kaybedebiliyorlardı, 
ölüm meleğinin uşakları yolları hep kesiyordu. Katiller, salgınlar, açlık ve savaş her taraftaydı, Lideri yoktu mahşerin 
dört athsının, atlılara ihtiyacı yoktu çünkü insanın kötülüğe yelken açabilmek için, 
Yüzyıllar böyle geçerken aşağıdaki ülkede, hanedanlar da güçlenir oldu günden güne, nesiller boyunca birbirini 
boğazlayan ailelere hanedan denilmişti. Yoksulluğun, düşmüşlüğün ülkesinde düşen yerin altma daha çok itilmişti. 
Kadere meydan okuyan başkasının sırtına basan zenginler, boğaz kesmek için alim arayan katiller, gökyüzünün 
ülkesinin İnsanlarmı bile bilseler kıskandırırlardı. Yokluğun içinde onu daha çok yok ederek kendileri var oluyorlardı. 
İnsanları koruyacağına ant içenleri de vardı, daha çok öldürmek için iddiaya girenleri de, korumak için yola çıkanlar 
da, öklürmek için karanlık saçanlar da. Korumak için yemin eden, tehditlere karşı ilk önce daha güçsüz olanı feda 
ediyordu, öldürmek için iddiaya giren ise istediğini alıyordu. 
Hundara'nın güneyinde bir uçurum yardı, kuzeyinde ise gökyüzüne uzanan bir dağ, bir efsane ye göre iki ülke 
birleştiğinde bu dağ dümdüz olacaktı, Yukarınmn ve aşağının insanları, ilk bu dağın enkazı üstünde karşılaşacaklardı 
Öldürmeye gücü yetmeyen merhamet dolu bedenler de vardı Hundara'da, Tek yapabildikleri ölüm meleğinden ve 
uşaklarımdan kaçmaktı. Güneye yerleşmişti bunların bazıları, gökyüzüne yakın olabilmek için. 


La HİKAYE Ri 


Elward ailesi de güneye giden ailelerden biriydi, Odin âşık olmuştu Anna'ya ve onu korumak, ölümden uzak tutmak için 
güneye gitmek iştemişti, Orada daha güzel bir ev bulabilirlerdi, hatta bir çocuk bile yapabilirlerdi. Hundara'da artık hiç 
kimse çocuk doğurmak istemiyordu, doğan çocuklar ise ruhları kötülüğe ait olmasa bile kötülükle doğuyordu. Ama 
Odin ile Anna'nın çocukları farklı olacaktı. Düşen yıldızlar, aşağıya inerken nasıl parlarsa, onların çocukları da 
insanlara gökyüzünü hatırlatacaktı. 

ÇOCUK 

Güneye ulaşıp, ağaçtan bir ev yaptılar. Yıllar sonra, bir çocuğa sahip oldular. Çocuğun adını Edric koydular, anlamı 
farklı olmalıydı, herkese rağmen bu çocuk farklılığı içinde barındırmalıydı. 

Yıllar geçtikçe büyüyordu Edric, gökyüzünü hayal ediyordu tırmanmak isteyen ruhu bedenine sığmıyordu. Annesinin 
anlattığı hikâyeleri dinleyerek, her gün dağa tırmanmaya çalışıyordu. Gökyüzünün ülkesini hayal edip, tekrar aşağı 
iniyordu. 

EDRİC 

Yirmi bir yıl boyunca mutlu yaşamışlardı, Edric artık yirmi bir yaşındaydı. Dağın kıyısına kimse uğramamıştı Edric 
dışında, 

Odin; Anna Esiriç nerede, odunları taşıyabilmek için ona ihtiyacım var, 

Anna: Sanki bilmiyorsun nerede olduğunu, yine dağa gitti! 

Annesi ve babası, ondan bahsederken Edriç Hundara hakkında birçok bilgiye sahip olmuştu. Annesinin taşıdığı kutsal 
kitabı defalarca okunmuştu, cenneti hayal ediyordu, ailesi ile birlikte orada yaşayacağı günleri, ne güzel olurdu, ölmekten 
Korkan, kötülükten bahseden kimse olmazdı yukarda. Başka insanlarda olurdu çevresinde, belki annesi ve babasmın 
anlattığı aşka benzer bir aşkı yukarıda bulurdu. 

Vakit geç olmuştu, düşünmeye devam ederken saati fark etti, güneş batıyordu. Artık eve dönmeliydi. Eve yaklaştığında, 
yakınlardan gelen bir duman fark etti, korktu yavaş adımlara dumanın geldiği yere doğru ilerledi. Gözleri ile umut eden 
kalbi, çatışsa bile gerçek açıkça göz önündeydi, dağa doğru çıkan dumanm kaynağı Edric'in eviydi. 

Eve doğru koşuyordu, ormanın içinden dakikalar ilerledikçe kalbinin ritmi artıyordu ve Edric eve yaklaşıyordu. 

Eve geldiğinde, hiç tanımadığı adamlar vardı, bir kayanın arkasına saklandı. Evi yanıyordu, annesi ve babasının elleri 
bağlıydı, adamların sayısı çok fazlaydı, annesi ve babasına ne yapacaklardı bunu bilmiyordu. Ama Annesinin ve 
babaşının anlattıklarına göre tahmin edebiliyordu. 

Ölüm tacirleriydi gelenler, insanları zenginlere köle diye satıyorlardı bu adamlar. Şehir şehir, köy köy gezerek yakıp 
yıkıyorlardı evleri. Edrie çaresizdi, yaklaşmalıydı ahşap evin önündeki çitlere, belki annesi ve babasmı bir şekilde 
kurtarabilirdi. 

Ölüm Taciri: Başka kimse var mu kontrol edin! 

Anna: Yemin ederim ki başka kimse yok, sadece ikimiz yaşıyoruz burada yıllardır! 

Evin sadece çitleri tutuşmuştu, çitleri yanmıştı ev sapasağlamdı. Anna'nın en büyük korkusu, adamların eve girip evde 
başka birinin yaşadığını fark etmeleriydi. 

Diğer Ölüm Taciri: Bir çocuk odası bulduk! 

Emri veren ölüm taciri, Anna'nın boğazma yapıştı: Nerede 0? 

Anna: Biz oğlumuzu yıllar önce kaybettik, dağda düştü mezarı bile var, 

Ölüm Taciri: Yalan söylüyorsun! Seni öldürürüm nerede 0? 

Edrie dayanamadı, “Annecece!” diye bağırdı. Ölüm tacirinin eli gevşedi, 

Anna bağırdı; “ Kaç oğlum bizi bırak, ne olursun kaç!” 

Ölüm tacirleri Edric'e doğru yaklaşırken o koşmaya başladı. Dağa doğru koşuyordu, tırmanmaya doğru, orman 
gözlerinin önünden yavaşça kayboluyordu. Edric dağa yaklaşıyordu. 

Tırmanmaya başladı. Ağlayarak drmanıyordu gökyüzüne, ne kadar zamanın geçtiğini fark etmiyordu. Güneş batmıştı 
hatta gece yaklaşmıştı, ağlayarak hırsla tırmanmaya devam ediyordu. İçindeki bir ses sürekli 'Onları kurtaracağım, 
onları kurtaracağım..." diyordu. 

Hırsla turmandıkça, bulutlara yaklaşıyordu. Ölüm tacirleri kaybolmuşlardı. Muhtemelen onu aramaktan vazgeçmişlerdi 
ve edindikleri köleleri iyi bir fiyata satmaya gitmişlerdi. 

Edrie tarmanıyordu, günler geçiyordu, tırmanmaya devam ediyordu. 

Bulutlara doğru yaklaşıyor, gökyüzünün ülkesini gün geçtikçe görebiliyordu, tırmanmayı kimse denememişti. Edric 


deneyenlerin ilkiydi. 


Devam edecek... 
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HE-MAN ve EVRENİ N HAKİ MLERİ (YA DA “GÖLGELERİN GÜCÜ ADINAAAAAA”| 


YAZAN: TUNÇ PEKMEN 


Yaşı kaç olursa olsun, çizgi roman ya da oyuncak camiasına bulaşıp da He-Man'in adını duymayan kimse yoktur. 
Türkiye'de televizyonda oynadığı zaman bütün çocukların hipnotize şekilde televizyonun önüne oturduğu ya da ekrana 
yapıştığı, basit “iyi adam kötü adamı yener” konulu, kafayı karıştırmayan çizimleri olan acayip sürükleyici bir Amerikan çizgi- 
filmi idi He-Man. 
O kadar popüler olmuştu ki, bir ara oyuncak tabancayla gezen çocukların yerini tuhaf bir kılıçla gezen çocuklar almış, 
sokaklarda yollarda “Gölgelerin gücü adına” diye bağıran veletler artık normal hayatın parçası haline gelmişti. 
Yeni yılda babaların alacağı hediye basitti, kıza Barbie, oğlana He-Man. Ama oğlanda 6-7 tane He-Man oyuncağı varsa, İş © 
zaman zordu. Babanın oğlunda olmayan bir tane bulması gerekirdi. Genelde o zaman da evde babayla oğlu arasında şöyle 
bir diyalog geçerdi. 44 
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“Şşşt Ahmet, hangi He-Man'ı istiyorsun bu sene 7” 
“Webstor'u alır mısın babişko ?* 

“O kim lan 2” 

“Baba, hani şöyle mor renkli, sivri dişli patlak gözlü bir tane 
var onu al.” 

Baba da bu durumda “Nereden bulacağım ben şimdi onu” 
diye söylene söylene giderdi oyuncakçıya, rastgele alır bir 
tane gelirdi. (0 zamanlar internet, cep telefonu gibi şeyler 
yoktu tabii ki.) 

Peki, neydi bu fenomen ? Kimdi bu kürk donlu adam ve 
yanındaki pala bıyıklı kafasında tas olan kankası ? Buyrun 
bakalım, bu ayki yazım He-Man Hakkında... 

Mattel oyuncak firması'nın CEO'su Wagner, 1976'da kendisine 
önerilen Star Wars filmi oyuncakları projesini reddedince ve 
Star Wars filmleri bir trilojiye dönüşüp para basma makinası 
haline dönüşünce bir sonraki “süper oyuncak” projesinin 
bulma için çok ciddi yatırımlar yaptı, Fakat yaptıkları 
oyuncaklar piyasada doğru düzgün tutunamadılar. Bunun 
Üzerine bir tasarımcı başka bir oyuncak olan Big Jim'den 
model aldığı oyuncağın üstüne bir sürü kil ekleyerek kaslı 
hale getirdi ve de onaylatmak için bir barbar, bir asker ve de 
bir de astronot giysili olan prototiplerini Mattel'e sundu. 
Prototiplerden barbar olan beğenildi. Barbarın elinde bir kılıç, 
diğer elinde bir kalkan vardı. Saçları uzun siyahtı ve kafasında 
boynuzlu bir miğfer bulunuyordu. Jenerik bir isim olarak He- 
Man seçildi. Oyuncaklarına daha vurucu bir başlık olması 
amacıyla bu daha sonra “He-Man and the Masters Of The 
Universe” (Türkçe'ye He-Man ve Evrenin Hakimleri olarak 
çevrilmiştir) olarak değiştirildi. Hayranlar daha sonra kısaca 
bu evrenden MOTU diye bahsetmeye başladılar. Hala kısaca 
bu franchise'dan MOTU diye bahsedilir, ben de yazımda ara 
sıra bu kısaltmayı kullanacağım. 

Konu burada biraz karışmaktadır. Tam o yıllarda Conan'ın 
oyuncaklarının yapılması yine Mattel'e götürülmüştü fakat 
Conan'a oklukça benzeyen bir barbarın oyuncaklarının. 
prototipleri etrafta dolaşınca , Mattel o sıralar Conan'ın 
telifini elinde tutan firma tarafından dava edildi. Mattel 
davayı kazandı ama figürün Conan'dan alıntı yapıldığı 
aşikardı, İleride başları daha fazla ağrımasın diye Conan'a 
olan benzerliğin azaltılması yolunda adımlar atıldı. He-Man'in 
miğferi ve kalkanı kaldırıldı, 


esmer olan saç rengi sarıya çevrildi ve karakterin yüz hatları 
biraz yumuşatıldı. Ama barbar temasından vazgeçilmedi. 
He-Man'a düşman olarak kurukafa suratlı bir kötü adam 
yaratıldı ve bu karaktere “Skeletor” adı verildi. (Bu karakterin 
Türkiye için önemi büyüktür, çünkü halk arasında kullanılan 
“ipnetor” lafının İskeletor'dan türetildiği söylenmektedir). 
Daha sonra belli karakterlerdaha eklendi ve oyuncaklar 
piyasaya sunuldu. Oyuncakların içinde birer mini çizgi roman 
bulunuyordu, bunlarla da MOTU evreni biraz tanımlanıyordu. 
He-Man güçlü bir barbardı ve kendisine kılıç Gölgeler Şatosu 
koruyucusu olan Büyücü tarafından verilmişti (Not: Şato'nun 
Ingilizce ismi “Gri Kurukafa “ anlamına gelen GreySkull'dır. 
Türkçe'de herhakle fazla sert geleceği için bu şato ismi 
Gölgeler şatosu olarak değiştirilmiştir.) Skeletor ise başka bir 
dünyadan gelen bir despottu ve amacı He-Man'ın da içinde 
olduğu "Eternia” gezegenini ele geçirmekti. Eternia gezegeni 
eskiden teknolojik olarak çok ileri bir gezegenkeh mahvolmuş 
ve etrafta çürümeye terk edilmiş fakat halla kullanılabilen 
teknolojik makinaların bulunduğu bir gezegendi. Hikayelerde 
kılıçlar ve ejderhalar teması bilim kurguyla harmanlanmıştı, 
böylece ileride ortaya çıkabilecek robot ve teknolojik silahlar 
konusuna açık kapı bırakılmıştı. İlk seride (yıl 1982) 3 oyuncak 
çıkartılmıştı ve hikayeler bu karakterlerle kısıtlıydı. 

Serinin tutması üzerine 1983'te ikinci seri oyuncaklar 
piyasaya sunuldu. Burada Eternia'da bir krallık olduğu ortaya 
çıktı ve krallığı yöneten kişinin Kral Randor ve karısı okluğu 
öğrenildi. Burada başka kahramanlar ve kötü karakterler 
piyasaya sürüldü, oyuncaklarla beraber verilen mini çizgi 
romanlarla da dünya biraz daha şekillendirildi. 
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A BATTLE 
FOUGMT IN THE STARS, 
NOW..COMES VO EARTH. Pp 


GF TAB 


UNİVERS 


» Uve-Actlon Motlon Pict 


1933 'te DC çizgi-roman firması Mattel ile girilen bir antlaşmayla He-Man'ın çizgi romanlarını çıkartmaya başladı. DC firması 
Kral Randor'un oğlu olan Prens Adam'ı yarattı ve He-Man'ın de aslında Adam'ın gizli kişiliği olduğu fikrini ortaya sundu (Bir 
hevi Clark Kent — Superman gibi). Zaten DC'nin amaci da bu iki karekteri karşılaştırmaktı, nitekim bunu da yaptı, piyasaya He- 
Man ve Superman'ın karşılaştığı bir çizgi roman sunuldu. Çizgi romandaki Prens Adam, bizim bildiğimiz çizgi filmdeki 
Adam'dan çok farklıydı. DC'nin Prens Adam'ı hovarda, çapkın ve umursamaz bir karakterdi. He-Man'a dönüşmek içinse 
kılıcını çekmesi yetmiyordu, Gölgeler Şatosuna gidip orada bir “Güç mağarası” na girmesi gerekiyordu. 

Fakat esas He-Man'ı dünyaya tanıtan ne oyuncaklar ne de çizgi roman oldu, esas He-Man'ın global bir marka olması 
Filmatior firmasının çizgi filmleri sayesinde oldu. Filmation sadece 2 sezon çizgi film yaptı fakat bu iki sezonda ortaya 
koyduğu 130 adet çizgi filmle, şu an bildiğimiz He-Man evrimini tamamladı ve son halini almış oldu. 

Çizgi filmde Prens Adam o çapkın hovarda adam olmaktan çıkmış, korkak sümsük bir karakter olmuştu ve yanına kendi gibi 
korkak bir kedi eklenmişti. Kedinin ismi “Titrek” idi ve He-Man İle beraber o da bir değişim geçirerek “Atılgan” adlı bir savaş 
kedisine dönüşüyordu. O zamana kadar “Man At Arms” olarak bilinen karaktere bıyık eklenmiş ve yaşı ilerletilmiş, Kral 
Randor'un askerlerinin General'i haline getirilmişti. Üstelik artık bir adı da vardı: General Duncan. Karakterlerin çok cideli 
olduğunu düşünen Filmation sevimli ve komik bir karakter eklemeyi uygun buldu, beceriksiz bir büyücü karakteri yarattılar 
ve ona Orko ismini verdiler. Çizgi romanlarda oldukça güçlü ve vahşi bir karakter olan İskeletor ise He-Man'ın kolayca 
pâtakladığı, daha zayıf ve çokta korkunç olmayan bir karaktere dönüştürülmüştü. 

Filmaton'un o zamanki vizyonu “Guantity over Oyality” (yani kalits önemsizdir, sayı önemlidir, çok olsun benim olsun) 
mantığıydı. Bunu da gayet basit senaryolarla, He-Man'ın her çizgi filmde sürekli “stock footage” kullanılmasıyla (dolayısıyla 
çizgi filme dönüştürülecek zamanın kısaltılmasıyla) elde ettiler. Stock footage mantığı şu şekilde çalışır. Belli karakterlerin 
koşma, zıplama, dövüşme gibi hareketleri çiziidikten sonra başka bölümlerde arka fonu değiştirerek yine bu aynı çizimler 
kullanılır. Bu şekikle hep aynı animasyon kullanıldığı için toplam animasyon süresinde kullanılacak çizimler ve sonuçta ortaya 
çıkan maliyet azalır. O zamanki çizerlerle yapılan röportajlarda, bazen senaryoda çok farklı bir şey yazdığı ve senaryonun 
ellerindeki çizimlere göre uydurulduğundan bahsederler. Mesela senaryoda He-Man'ın bir kaya atması gerekiyorsa; fakat 
ellerinde o hareketin “stock footage”ı yoksa, onun yerine He-Man'ın kılıcını çekip savurduğu çizimler kullanılmış, senaryo 
ona göre değiştirilmiştir. 

Ama yine de o çizgi filmler büyük bir başarıya imza atmışlardır ve He-Man'ı dünyaya tanıtmışlardır. 
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Not : Bu arada bizim Türk televizyonlarının o 
zamanki modaya uyup karakterin ismini 
değiştirmediklerine çak mutluyum. LUCKy 
Luke'u Red Kit yapmak; Capitan Nicki'yi Yüzbaşı 
Tom Miks olarak çevirmek o zamanın 
modasıydı. Ama He-Man, sadece Türkiye'de 
değil her ülkede kendi ismini muhafaza etti. 
Sadece Fransızlar her zamanki gıcıklıklarını 
yaptılar ve He-Man'ın Ismini *Musclor” yani 
kaslı adam olarak çevirdiler. 

Filmatlon ve Mattel firması, oyuncakların 
çoğunun erkek çocukları tarafından alındığını 
keşfedinca, ellerindeki pazarı biraz daha fazla 
kız çocuklarına yöneltmeyi düşündüler. Ortaya 
He-Man'ın kayıp ikiz kardeşi ile ilgili bir fikir 
çıktı ve bizler yeni bir kahraman olan “She-Ra” 
ile tanıştık. She-Ra ile birlikte Filmation bir uzun 
metraj animasyon filmi çıkardı, arkasından da 
She-Ra'nın kendi dizisi yapıldı. Mattel de 
çoğunlukla güçlü kadınlardan oluşan yeni bir 
oyuncak serisi çıkarttı. 

Prans Adam'ın İkiz kardeşinin İsmi Pransas 
Adora idi. Adam'dan farklı olarak Adora'nın 
yaşadığı gezegen tamamen Hordak'in 
hakimiyeti altındaydı ve Adora Ile arkadaşları 
bir asiler grubuna aittiler. Adora aynı Adam gibi 
sihirli sözcükleri söylediğinde She-Ra 'ya 
değişiyor ve asilere yardım ediyordu. 

He-Man çizgi serisi 3. dönem için yenilenmedi 
Onun yerine She-Ra devam etti. Filmation She- 
Ra dizisinin içine ara ara He-Man'ı ve İskeletor'u 
sokarak eski fanları memnun ettiler. Fakat yine 
de She-Ra oyuncak va çizgi filim serisi , 
bekledikleri kadar genç kızları çekmedi ve 
büyük bir başarı yakalayamadı. She-Ra da, He- 
Man'dan sonra bitti. 

Yine ilginç bir not : Orijinal çizgi filmde She- 
Ra'nın değişim için kullandığı sihirli cümle “By 
the hohöur of Grayskull"dır. Türkçe'ye bu her he 
hikmetse “Yüce ruhun Şerefine” diye 
çevrilmiştir. Burada Yüce ruh kimdir, nedir hala 
bilinmemektedir. 

1986 yılında He-Man'ın yıldızı sönmeye ve 
oyuncakları satılmamaya başlamıştı. Marvel'in 
çıkardığı çizgi roman ve farklı bilgisayar 
firmalarının çıkardığı oyunlar da beklediği etkiyi 
gösterememişti. Bunun üzerine Mattel farklı bir 
yaklaşımla Cannon Film firmasına bir He-Man 
filmi çekme müsadesi verdi. Filmde © 
zamanların meşhur aksiyon oyuncusu Dolph 
Lundgren oynadı. Film çoğu hayranın beklediği 
gibi çizgi filminin üzerine değil, ilk çıkan 
oyuncaklardaki mini-çizgi romanlar üzerine 
kurulmuştu. Filmde Orko, Prens Adam veya 
Atılgan'ı göremeyen hayranlar büyük bir hayal 
kırıklığına uğradı ve film bir gişe başarısı 
yakalayamadığı gibi, ciddi bir zarara uğradı. 
Mattel'in en büyük hayali, ellerinde patlayan 
oyuncakların bu film sonrası satılmasıydı ama 
filmin oyuncak satışlarına hiç bir 
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olumlu etkisiolmadı. Ciddi finansal zorluklar altında kalan Mattel 1988 yılında He-Man oyuncak üretimini durdurdu. 

1990 yılında Jetlag productions adlı bir animasyon firması “The New Adventures of He-Man” adlı yeni bir çizgi film serisi 
başlattı. Yeni çizgi filmin çizimleri de konusu da ilk seriden tamamen farklıydı. Eski seri barbar-fantezi arasında giderken yeni 
seri tam bir bilim-kurgu olarak kurgulanmıştı. Yeni seride He-Man, “Primus” adlı başka bir gezegene gidiyor ve teknolojik 
açıdan ileride olan bu gezegende Galaktik Kahramanlara liderlik ediyordu. İskeletor da Denebria adlı bir gezegene yerleşmiş, 
oradaki mutantlarla beraber Primus'u ele geçirmeye çalışıyordu. Ana kahramanlar olan He-Man, Gölgeler Şatosu büyücüsü 
ve İskeletor dışında bu seride eski seriden hiç bir kahraman oynamıyordu. Yaklaşık 65 bölüm çekilen bu seri, aslında hikaye 
olarak çok daha detaylı yazılmasına rağmen bir başarı yakalayamadı ve orijinal He-Man ile kıyaslandığı için başarısız oldu. 
Bir on sene kadar Mattel tarafında bir hareket olmadı. Fakat internetin popülerleşmesi ve kolayca erişiminin MOTU üzerine 
olumlu bir etkisi oldu. Bir sürü eski hayran He-Man ve MOTU üzerine web sayfaları, komik fotoğraflar ve karikatürler 
yayınlamaya başladı. İşsiz bir İskeletor'un iş arama çabaları He-Man'ın ağlak bir sesle şarkı söylemesi gibi komik videolar 
interneti kasıp kavurdu. Kendisi de büyük bir Nerd olan Seth Green'in kendi programı olan “Robot Chicken” da bir sürü 
MOTU skeçi yayınlandı. bazı Amerikan komedi şovlarında He-Man ve İskeletor boy göstermeye başladılar. 2000'li yıllarda 
tavan yapan 80'li yılların nostalji akımından Mattel de yararlandı ve bir sürü figürün kopyalarını piyasaya sürdüler. Bunlar da 
hayranlardan oldukça iyi notlar aldılar. 

2002 yılında, replikalardan aldığı olumlu nottan gaza gelen Mattel yeni bir MOTU oyuncak serisi çıkardı. Bu yeni oyuncak 
serisi, orijinallerden biraz daha detaylı olarak tasarlanmıştı fakat eski seriden bütünüyle de uzaklaşmıyordu. Dolayısıyla eski 
hayranlarla yeni hayranların ortak bir platformda buluşmasını hedefliyordu. Oyuncaklar ilk başta oldukça hevesle 
karşılanmasına rağmen, He-Man'in kılıcının farklı tasarlanması ve sevilen oyuncakların alternatif versiyonlarının çok fazla 
basılıp (mesela He-Man'ın 13 farklı varyasyonu bulunuyordu) diğer oyuncakların çok zor bulunması (Mesela Kral Randor 
piyasaya bir kez sürülmüş sonra bir daha bulunamamıştı) biraz hevesleri kursakta bıraktı. Bu hayal kırıklığı satış rakamlarına 
da yansıdı. Beklediklerinin altında satış yapan Mattel 2004 yılında yeni seriyi bitirdiler. 

2002 yılında, Mattel yeni çıkardığı oyuncakları piyasaya tanıtmak için bu sefer Mike Young Productions adlı bir animasyon 
firmasıyla anlaştı ve yeni He-Man çizgi filminlerini piyasaya sürdü, Bu çizgi filmler, Filmation çizgi filmlerinin mantığına 
dayanıyordu. Prens Adam yine kılıcını havaya kaldırıp sihirli sözleri söylediğinde He-Man'e dönüşüyordu ve İskeletor ile 
diğer kötü adamlarla savaşıyordu. Bu çizgi-film, ilkine kıyasla çok daha detaylı çizimler içeriyordu ve hikayeler birbirleriyle 
alakalı ve ilintiliydi, orijinal çizgi filmdeki gibi birbirlerinden alakasız çizgi filmler değildi. Çizgi film biraz anime özellikleri 
taşıyordu , özellikle He-Man'ın kılıcı çok manga-vari çizilmişti ve bu biraz hayranları itmişti. Fakat bunun dışında Prens Adam 
ile He-Man'in birbirlerine tıpatıp benzememesi, her karakterin vücut yapılarının birbirlerinden farklı olması ve Filmation gibi 
sürekli stock-motlon kullanılmaması hayranları oldukça memnun etmişti. Filmation serisinde en fazla kafa karıştıran konu, 
Prens Adam ve He-Man birbirlerinin tıpatıp aynısıyken onların aslında aynı kişi olmadıklarını neden kimse anlamamasıydı. 
Yeni seride Prens Adam 17 yaşında genç, hevesli ve heyecanlı bir çocuktu, fakat He-Man ondan daha iri, büyük ve yaşlıydı. 
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Buna rağmen bu seferki He-Man de pek bir başarı getirmedi. Bunun nedeni hakkında genelde hayranların fikri aynıdır. He- 
Man'ın yayınlandığı ana kanal olan Cartoon Network firmasının yeterince raklam yapmaması ve sürekli yayınlanma 
saatlerinin değiştirmesi hayranların MOTU'yu takip etmesini zorlaştırmıştı. He-Man bir hafta Çarşamba 18:00'da 
Yâyinlanırken, bir hafta Perşembe 10:09 da yayınlanmıştı. Bu gibi belirsizlikler yüzden hayranlar belli bir yerden sonra takip 
etmeyi bıraktılar. Mattel firmasının yaptığı oyuncakların da 2002 yılında yayınlanan diğer firmaların oyuncaklarına kıyasla 
daha özelliksiz olması ve az önce bahsettiğim varyasyon azlığı 2004 yılında çizgi filminin iptaline ve bir kere daha MOTU 
evreninin ortadan kalkmasına sebep oldu. 

Peki 2004 yılından itibaren neler oldu? Sırayla image, Dark Horse ve DC çizgi roman firmaları sayılı seriler çıkarttılar. 
Değişik masa üstü oyunlar ve bilgisayar oyunları çıktı. Bunun dışında yetişkin koleksiyonculara yönelik bir MOTU oyuncak 
serisi çıkartıldı ve ilginç bir şekilde 1980'fiyıllardan bile daha uzun sürerek (7 sene) büyük bir başarıya imza attı. 

Çizgi film konusunda ise malesef gelişen bir şey yok. 2007 yılından beri “Ha başladı ha başlayacak” denen He-Man RE-Boot 
filmi de en sonunda gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yapımcılığı üstlenen firma olan Sony, en son vizyon tarihini 2019 olarak 
belirlemiştir. 

Çok süper bir başan hikayesi olmasa da, He-Man kesinlikle 80'li yıllara damgasını vuran çizgi filmlerden ve oyuncak 
serilerinden biridir. O zamanlarda bir He-Man oyuncağı olmayan velet yok gibiydi. En kötüsünden tahta kılıçlarla 
birbirimize dalıp gölgelerin gücü adına karşımızdakilerin kafasını gözünü yarardık. 

Benimse en fazla hayran olduğum ve bulsam kesinlikle bulursam satın alacağım bir şey varsa , o da He-Man'ın kürklü. 
donudur. He-Man'ın donunu hatırlarsanız, He-Man'ın oradan çıkartmadığı şey yoktu. Bola Ipi, ucunda çengel olan ip ve en 
hoşuma gidense iri bir topuz. Herhalde o don bende olsa çanta filan taşımazdımı, gözlük, cüzdan, laptop hepsi o dona 
sığardı. 

O zaman kılıcımızı kaldırıp sihirli sözcükleri söyleyelim: 

“Gölgelerin gücü adına! Don bende artık!” 


NİHAYET, TEKRARA 
YAŞAMA DÖNDÜM, 


> E7, r —. 
e — / 
fe Ri 
 — // EE HADİ GİYİNMEME YARDIM. 
i EDİN , ÇIKALIM BURADAN 
y—— 
2 TM 


YALU NASIL BİR 
a vERMEŞ GÖRELİM 


HİZMETLİLERİM 
NEREDE? 
AH, ŞABTİLER OLSA 


CİZGİ ROMAN 


CEZALANDIRILMALARINI 
SAĞLAYACAĞIM 


pp Ek Li 
72016 — 2017 SEZON 
DEĞELENDİRME — > 


YAZAN: HASAN NADİR DERİN 


KAKAK kkk 
KAKAK kkkkk 
KAkkk kkkkk 


Her yaz olduğu gibi Gölge e- 
Dergi'de Haziran 2016-Mayıs 2017 
tarihleri arasında sinemalarımızda 
gösterime giren filmlerle ilgili 
değerlendirmelerimize devam 


ediyoruz.Geçen aydan devapı: 
Bol bol güldük (mü acaba): 


Son birkaç yıldır olduğu gibi 
sinema sektörümüzü maddi olarak 
domine eden filmler yine komedi 
filmleriydi. İyisini bulmak zor olsa 
da çok para kazandıranları vardı. 
Elbette bu konuda ilk adını 
anmamız gereken film #ecep İvedik 
3. Şahan Gökbakar, kendi elinde 
tuttuğu seyirci sayısı rekorunu 
yenileyerek yine ciddi bir gişe 
başarışına imza attı, Film, 
beklendiği gibi yine eleştirmenlerin 
takdirini kazanmadı, hatta sosyal 
medyada da çok fazla sevildiğine 
şahit olmadım. Ama bu durum, 
sinemalara seyirci çekmesine engel 
olmadı. Gupse Özay'ın Görümce'si 
de sezonun en azından gişe 
açısından kazanan filmleri 
arasında yer aldı. Sezonun diğer 
gişe komedileri ise bekleneni çok 
veremediler. Çalgı Çengi İkimiz, 
Olanlar Oldu, Çakallarla Dans 4 gibi 
filmler gişe sıralamasında üstlerde 
yer alsalar da Ahmet Kural, Murat 
Cemcir ve Ata Demirer gibi 
isimlerin önceki I 


filmleri düşünülürse bu filmlerin de gişe olarak bekleneni veremediği söylenebilir. Mahsun Kırmızıgül de bu 


sezon, komedi unsurları ile öne çıkan Vezir Parmağı ile karşımızaydı. Ancak bu da yönetmen olarak 5. filmine imza 
atan Kırmızıgül'ün en az izlenen filmioldu. 


— >. 


Komedi kategorisinde yukarda adı geçen bazı filmler dışında da devam filmleri vardı elbette. Hep Yek 2, 
Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel, Geniş Aile 2: Her Türlü gibi filmlerden zaten çok fazla bir beklenti yoktu. Yok 
Artık 2 işe ilk film gibi yine farklı hikayelerden oluşan bir yapı kuruyordu. Bu hikâyelerin bazıları iyi, bazıları İşe 
kötüydü. 


Bu sezonda da çok düşük bütçe İle çekilmiş, sinemalarda çok kısa süreli ömürleri olan, hafızalarda kalması çok zer 
kimi komediler de izledik. Bayram Abi, Bir Şey Değilim, Yolsuzlar Çetesi, Değiştir Bakalım, Hayati Tehlike, Hasret 
Bitti, Çam Yarması, Hızlı ve Tüplü gibi filmler bunların sadece bir kısmı idi. Çok başarılı oldukları söylenemese de 
farklı yönleri ile ilgi çeken kimi yerli komediler de vardı. Bir Baba Hindu, Bollywood sinemasını temel alan yapısı 
ile, Pamuk Prens ise oyuncuların kendilerini oynaması ve gerçeklik ile kurduğu ilişki ile en azından kendilerini 
merak ettiren filmlerdi. Oyuncuların kendilerini oynadığı bir film daha vardı: 4dam Mısın! Büyük ihtimalle son 
yılların ein kötü eleştiri alan filmiydi. Savunulacak bir tarafıda yoktu doğrusu. 
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Sınıfı zor da olsa geçen yerli komediler arasında, skeç yapısından kurtulamasalar bile Kolonya Cumhuriyeti ve 
Deli Aşk'ısayabiliriz. Sezonun en iyi yerti komedisi ise örneğine 

en azından bizim sinemamızda çok fazla rastlamadığımız A/büm idi kanımca. Zaten festivallerden kopup gelmesi 
ile farkını hissettiriyordu, Seyircimizin alışık olmadığı mizahı ile çok fazla seyirci çekmese de ilk filmini çeken 
Mehmet Can Mertoğlu'nun önünün açık olduğunu müjdeliyordu. 


Yabancı komediler arasında Siyahın Elli Tonu (Fifiy Shades of Black) ve Merkezi İstihbarat (Central Intelligence) 
gibi gayet kötü komediler olduğu gibi suçlu zevk sayılabilecek Mike ve Dave: Âh Bir Sevgili Yapsak (Mike and Dave: 
Need Wedding Dates), Eyvah Annem Dağıttı (Bad Moms) ya da Çılgın Ofis Partisi (Office Christmas Pariy) gibi 
örnekler de vardı. Sezonun en ilginç fikre dayanan komedisi ise ana karakterlerden birinin filmin başından 
sonuna kadar ölü olduğu Sw/ss Army Man idi. Kişisel olarak çok uzatılmış olduğunu düşünsem de izlenmesi gerek. 
bir film olduğu açıktı. Toni Erdmann ise bir kısım seyirciye hiç hitap etmeyen, bir kısmının ise yılm en iyi 
filmlerinden biri saydığı bir komediydi. Ben ikinci gruptayım açıkçası. Bu baba-kız hikâyesi, birinci sanıf 
oyunculukları, zekice senaryosu ve ustalıklı yönetmenliği ile hafızalarda yer edinecek bir filmdi kanımca, 


Sezonun sürprizlerinden biri ise Jarmusch'un yıllar sonra vizyona giren filmi Kahve ve Sigara (Coffee and 
Cigarettes) idi. Başka Sinema'nın en başta sadece Başka Çarşamba kapsamında gösterdiği film sonradan 
kendisine vizyonda da yer buldu. Çok da güzel oldu. 


Romantik komediler İse türün en büyük alt kollarından biri elbette, Bu yüzden onlara ayrı bir paragraf ayırmak 
daha doğru olur. Bu sezon yönetmen olarak iki kez karşımıza çıkan Yılmaz Erdoğan'ın kendi tiyatro oyunundan 
uyarladığı Tatlım Tatlım, keyifle izlenen bir filmdi. Popüler sinema unsurlarını başarı ile kullanan Dönerse 
Senindir de beklenmedik bir başarıydı bana göre, en azından İlk yarısı. İkinci Şans ise Özcan Deniz'in dersine iyi 
çalışarak filmler çektiğini ve kendini geliştirdiğini gösteren yapımlardan biriydi. Belki çok müthiş bir film değildi 
ama oyunu kurallarına göre oynuyordu. Üstelik bu kez Deniz'in kendini fazlasıyla ön plana çıkarması filmdeki 
karakteri açısından da uygundu. 


Yabancı filmler içinde türün simge filmlerinden ikisinin devamı filmlerini izledik bu sezonda. Benim Çılgın 
Düğünüm 2 (My Big Fat Greek Wedding 2) Uk filmin şaşırtıcı başarısının yakınından bile geçemezken, Bridget 
Jones'un Bebeği (Bridget Jones's Baby) serinin ruhuna 
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İhanetetmeyen bir yapımdı. Hatta ikinci filmden daha iyi olduğu pek çok kişinin ortak fikriydi. 


Çocuk Filmleri ve Animasyonlar: 

Her zaman söylediğimiz gibi çocuk filmleri ve animasyonlar sinema sektörünü ayakta tutan filmlerden. Neden? 
Çünkü film izleyen çocuklar çoğunlukla anne ya da babalarına (hatta bazen her ikisine de) bilet aldırıyorlar ve 
film arasında büyük ihtimalle büfeden alış veriş de yapıyorlar. Üstelik çocuk filmleri belli bir asgari seyirci 
sayısını da hemen her zaman yakalıyor. Sinemacılarımız bu türde çekingen davranmaya devam etseler de her yıl 
bu türdeki filmlerimizin sayısı yavaş da oka artıyor. Bu sezon izlediğimiz Sokak Köpekleri Bal ile Betty, Nane ile 
Limon: Kayıp Zaman Yolcusu, Canın Kardeşim Benim: Uzaylılar mi Gelmiş?, Pepee: Birlik Zamanı filmleri bu 
türdeki yerli filmlerdi. Ne yazık ki hiçbirine gerçek anlamda başarılı diyemezdik, Fırıldak Ailesi ise animasyon 
olsa da küçük çocuklardan çok yetişkinlere, en azdan gençlere hitap eden bir yapımdı. Maşa ve Koca Ayı (Masha i 
Medved) ise enteresan bir filmdi. Filmdeki animasyon kısımları tamamen Rus yapımı olsa da aralarda konuşan 
ünlüler (Aydilge ve Doğukan Manço) bizdendi. 


Yabancı animasyonlarda sayısal olarak, adını sanmı çok duymadığımız filmler başı çekiyordu. Bunların 
arasından birkaç örnek verelim: Süper Papağan Film (El Americano: The Movie), Barbie: Uzay Macerası (Barbie: 
Starlight Adventure), En Süper Kahramanlar (Bling), Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü (The Dragon Spell), Süper 
Yetenek (Rock Dog) vs. Bu filmler kalite olarak isteneni vermiyordu belki ama yukarkla da bahsettiğimiz 
nedenlerden ötürü salonları belli ölçüde dolduruyordu. 


Bunun yanında, animasyon sinemasındaki iyiye gidiş bu yıl da deyam etti, Özellikle büyük stüdyoların 
animasyonlarıteknik olarak yakaladıkları başarıyı hikâye anlatımına da taşımaya devam ettiler. Zootropolis (ya 
da bazı ülkelerde gösterime girdiği adıyla Zootopia), Moana, Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings) ve 
Lego Batman Filmi (The Lego Batman Movie) gibi yapımlar yılın en iyi animasyonları olmakla kalmadılar, tüm 
filmler içinde adları amılan filmler oldular. Hemen her yıl Avrupa ya da Uzakdoğu'dan gelen bir ya da birkaç 
animasyon da yılm en iyileri arasına girer. Bu yıl, bu kontenjanı Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette) ve 
Kırmızı Kaplumbağa (The Red Turtle) doldurdular. Her ikisi de yetişkinleri de hedefleyen yapıları ile etkileyici 
filmlerdi. 

Son yılların en başarılı animasyon serilerinden Buz Devri (ce Age), yeni filmi Büyük Çarpışma (Collision Course) 
İle artık uzatmaları oynadığını gösteriyordu. Pixar'ın en büyük hitlerinden birine yıllar sonra gelen devam filmi 
Kayıp Balık Dori (Finding Dory), 
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keyifle izleniyordu ama film bittikten sonra ilk film gibi hafızalara çakılıp kalmıyordu. Patron Bebek (The Boss 
Baby), Şarkını Söyle (Sing), Troller (Trolls) gibi animasyonlar da iyi ama işte o kadar dedirten filmlerdi. 


Animasyon olmayan çocuk filmlerine gelirsek Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları (Middle Sehool: The Worst 
Years of My Life), Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans 

Farken (Diary of a Wimpy Kid: The Long Hauwl) türün eğlenceli örneklerindendi. Steven Spielberg'in içindeki 
çocuğu öldürmediğini gösterdiği 7he BFG (The Big FriendIy Giant) ise yönetmenin kendini gösterdiği anlar içerse 
de Spielberg'in en iyi filmleri arasına girebilecek bir film değildi. Özellikle iktidar figürleri ile kurduğu ilişkiyi, 
yıllar önce E. 7.'yi çeken Spielberg tasvip etmezdi diye düşünüyorum. Disney'in klasik animasyonlarını kanlı canlı 
oyuncularla yeniden çekme furyasının yeni ürünü Gözel ve Çirkin (Beauty and ihe Beast), ülkemizde çok ilgi 
çekmedi ama dünyada en çok izlenen filmlerden biri oldu. Animasyonun neredeyse aynı olmasını bir kenara 
bırakırsak bence gayet iyi hatta büyüleyici bir filmdi. 


Gerçek Yaşamdan Alınmıştır: 


Gerçek karakterlerin hayatlarını anlatan filmlerin her zaman ayrı bir çekiciliği olmuştur. Bu filmler ödül 
sezonunun da olmazsa olmazlarındandır. Elbette bu sezonda da pek çok biyografi filmi izledik. Karakterleri 
tanınmış olmasa da hikâyeleri gerçeklere dayanan filmleri de bu grupta ele alabiliriz. Elbette gerçek yaşamdan 
uyarlanan her filmin sinemaya aktarılırken gerçeklikle bağlantısının biraz koptuğunu unutmamak gerek. 


Her ne kadar tarihimizde belli yönleriyle ele alınıp hikâyeleri anlatılacak çok fazla kişi olsa da nedense bu türe pek 
el atmıyoruz. Atsak da çok başarılı örnekler ortaya çıkmıyor. Bu sezon Aşık Veysel'in hayatından yola çıkarak 
yapılan Âşık, iyi niyetli bir çaba olsa da yetersiz bir filmdi. Rejs için ise çok fazla bir şey demek istemiyorum. Niyeti 
deiyideğildi, sineması da. 


Sporcuların hayatlarım anlatan filmlerin biyografik filmlerin bir alt türü olduğunu söylemek mümkün, Çok kısa 
bir sürede sinemalarınızdan kaybolup giden Demir Yumruk (Hands of Stone), efsane boksör Roberto Durân'ın 
hayatını anlatırken Robert De Niro'yu da yıllar sonra tekrar bir boks filminde karşımıza çıkarıyordu. Bu sefer bir 
antrenör olarak elbette, Gelmiş geçmiş en ünlü futbolculardan birinin gençlik dönemini anlatan Pele; Bir 
Efsanenin Doğuşu (Pele) da eli yüzü düzgün bir film olmasına rağmen pek fazla İlgi görmedi, Satrançın da bir spor 
olarak kabul edildiğini düşünürsek Oncen of Katwe'yi destandart bir spor filmi olarak bu kategoriye alabiliriz. 


DALIDA 
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Bir dönemin çok popüler figürleri olan Dalida ve Kaptan Jacgues-Yves Coustean'nun hayatlarını anlatan Dalida 
ve Derinliklere Yolculuk (L'Odyss€e) türün iyi sayılabilecek örnekleri arasındaydı. 


Savaş dönemlerinde yaşanan gerçek olaylar da ayrı bir alt tür. Bu türün ön plana çıkan filmi, Mel Gibson'ı yıllar 
sonra kamera arkasında gördüğümüz Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) idi. Aldığı Oscar adaylıkları sevildiğini 
kanıttıyordu ama Gibson'ın silah kullanmayı reddeden bir askerin hikâyesinden bir savaş güzellemesi çıkarması 
tartışmalı bir durumdu. Hitler'e Suikast (Elser), Antitropoid, Umut Bahçesi (The Zookeeper's Wife) gibi filmler de 
savaşın farklı yönlerini ele alan vasatın üstü gerçek yaşam hikâyeleriydi. 


Amerikan usulü kahramanlık hikâyelerini de unutmayalım elbette. Clint Eastwood'un, bu yaşa geldiğime 
bakmayın, IMAX teknolojisini de iyi kullanırım dediği Sully veen az onun kadar Amerikan milliyetçisi olan Peter 
Berg'in şimdiye kadarki en iyi filmi Deepwater Horizon türün başarılı filmlerindendi. Snowden ise Oliver 
Stone'dan bekleyebileceğimiz gibi Amerikan rüyasının pek de uzaktan gördüğümüz gibi olmadığını anlatıyordu. 


Gövgle Earth kullanarak 
inç konuları anlatsa da 


Oscar döneminde adlarını sıkça duyduğumuz Lion ve Gizli Sayılar (Hidden Figures) i 
ailesini bulan bir adam ve NASA'da çalışan adı duyulmamış siyahi kadınlar gibi 
yarınlara kalacak sinemasal anlar içermeyen filmlerdi. 


Bu sezon farklı açılardan kapitalizmi eleştiren biyografiler de vardı karşımızda. MeDonald's imparatorluğunun 
kuruluşunu anlatan 7/e Fownder, resmen kapitalist sistemden tiksindirirken, sezonun en ilgi çeken 
biyografilerinden Genç Karl Marx (The Young Karl Marx) ise işin temeline iniyordu. Marx'ın perdeye yansıtılması 
başarılıolsa da ekleki malzemeden çok daha iyi bir film çıkabileceği de kesindi. 


Bu bölümde pek çok filmden bahsettik ama bunların hemen hepsi biyografi filmlerinin temel kalıplarını takip 
ediyordu. Ancak bir yönetmen vardı ki, arka arkaya gelen iki filmle biyografik filmlerde neler yapılabileceğinin 
dersini veriyordu adeta, Yönetmen Pablo Larrain, Neruda ve Jackie filmleri ile bu ikonik tarihi kişiliklerin 
hayatlarından belli bir dönemi alıp, seyircinin beklentileri ile de oynayarak karşımıza bambaşka bir şey 
çıkarıyordu. Her ikisi de sezonun en iyifilmleri arasındaydı. 


Jackie is « portrsit of one of the mast İmportant amd regic 
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Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig 


Runtime: 100 min 
Caler: Color | Black and White (some segvences| 
Aspeci Ratio: 1.66 :1 
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Sevgilimle bir aşk filmine gitsem: 


Hemen hemen tüm bahsettiğimiz türlerde aşk teması yer alsa da burada çoğunlukla buna odaklanan filmlerden 
bahsedeceğiz. Öncelikle her sene yaptığımız gibi adında “aşk” geçen filmlerin sayısına bakalım: 12. Bir ara bu 
saymın 20'ye çıktığını düşünürsek makul bir sayı. Üstelik bir kısmı korku filmlerimizin alt başlıklarında geçiyor 
(Siccin 3: Cürmüt Aşk gibi). Ancak filmlerin isimlerinin Türkçe çevirilerinde “aşk” kelimesinin sıkıştırılması 
alışkanlığı devam ediyor. Örnek: Zheir FinestAşkın Çekimi, 4 United KingdomAşkın Krallığı. 


İnatla Sevgililer Günü'nde gösterime sokulduğuna göre Karanlığın Elli Tonu (Fifiy Shades Darker) filmini aşk 
filmi olarak değerlendirmemiz gerekiyor galiba. Ne yazık ki ilk film gibi ne yaşanan aşka inandırabiliyordu, nede 
erotizm iddiasını yerine getirebiliyordu. Yerli filmlerimizden Sonsuz Aşk ve Aşk Uykusu da bekleneni veremeyen 
yapımlardı. Teenage grubunu hedefleyen Kötü Çocuk ise dramatik olmaya çalışırken basbayağı komik olan bir 
filmdi, 


Neyse ki türün iyi örnekleri de geldi karşımıza. Prensim (Mon Roi), ne seninle ne sensiz şeklinde 
özetleyebileceğimiz hastalıklı bir aşkı anlatıyordu. François Ozon, yeni filmi Fran/z'da 2. Dünya Savaşı sonrası 
imkânsız bir aşk hikâyesini ele almıştı. Eski usül bir meledram olsa da Ozon yönetmenliğini gösteriyordu. Sadece 
bir aşk filmi olarak nitelenemez elbette ama yılın en fazla sözü edilen ve sürprizli bir ödül töreni sonunda Oscar'ın 
da sahibi olan Ay Işığı (Moonlight) da hem bir büyüme hikâyesini hem de eşcinsel hir aşkı başarılı bir şekilde 
anlatıyordu. 


Bana göre Beden ve Ruh (Teströl &s L&lekröl) ise türün en iyisiydi. Farklı nedenlere toplumum kıyısında kalmış, 
yalnız yaşayan iki insanın biraz da gerçeküstü unsurlar taşıyan aşkını müthiş sinemasal anlarla karşımıza getiren, 
Berlin'de aldığı Altın Ayı'yı sonuna kadar hak eden bir filmdi. 


Belgeseller ve Müzikaller; 


Bu yıl da bu iki üvey evlat muamelesi yapılan türü aynı başlık altına aldık. Bu türlerdeki filmlerin sayısı azdı belki 
ama içlerinden etkisi büyük yapımlarda çıktı, 


Cinemaximum grubu geçtiğimiz yaz aylarında her ay bir Hint filmi gösterime sokarak bu konuda piyasayı 
yokladı. Çok iyi sonuçlar alamadılar ama bu sayede Kim Kadın Kim Koca (Ki & Ka), Sultan ve Baaghi: Asi ve Aşık 
(Baaghi: 4 Rebel for Love) gibi müzikal unsurları da olan filmler izleme şansımız oldu. Bunlar Bollywood'un en iyi 
örnekleri değillerdi belki ama vizyona bir farklılık katmışlardı. Devam etse güzel oldurdu doğrusu. 
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beslenirken onları modern bir anlayışla yorumlanan film, hem seyircilerden hem de eleştirmenlerden olumlu 
notlar aldı. Pek çok listede yılın en iyi filmleri arasında sayıldı ve az daha Oscar'ı da alacaktı. Yıllar sonra 
yapılacak en iyi müzikaller listelerinde yer alacak bir film olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. 

Belgesellere gelince, Başka Sinema sağolsun, son yıllarda sinema salonlarında izlediğimiz belgesellerin sayısında 
bir artış oldu. Mülteci meselesini odağına alan Denizdeki Ateş (Fuoco Ammare) ve Michaci Moore'un Amerika ile 
dünyanın diğer ülkelerini karşılaştırdığı Şimdi Nereyi İşgal “Edelim? (Where to Invade Next) sezonun daha politik 
içerikli belgeselleriydi. Dayid Lynch; Yaşam Sanatı (David Lynch; The Art Life), kişisel olarak da favori 
yönetmenlerimden biri olan David Lynçh'in kariyerinin ilk dönemlerini anlatırken, yerli belgesellerden Biye 
bizim için çok etkileyiciydi. Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın hayatlarını anlatan B/xe, özellikle 90'ların rock 
ortamını uzaktan yakından takip edenleriçin çok önemli bir yapımdı. 

VeDiğerleri: 

Eşki okuyucularımız bilirler ama aramıza yeni katılanlara da hatırlatalım, Ayırımlarımızı tür filmlerine göre 
yaptığımız için “Ve Diğerleri” başlığımız kolay kolay bir türe sokamadığımız filmleri ifade ediyor. O yüzden akla 
kıyıda köşede kalan filmler gelmesin, tam tersi yılın en iyi filmlerinden bir kısmından bu bölümde söz edeceğiz. 
Aslında bu türde daha fazla örnek görmüş olabilsek, işçi filmleri adı altında bir başlık daha açabilirdik. Yıllardır, 
bıkıp usanmadan bu türde filmler üreten Ken Loach, bu kez Ben, Daniel Blake (1, Daniel Blake) ile karşımızdaydı. 
Usta yönetmen, bürokrasinin çarkları arasında kaybolup giden sıradan İnsanları anlatıyordu. Türkiye 
sinemasından gelen Babamın Kanatları İse izleyince Ken Loach bu filmi severdi dediğim bir yapım olmuştu, Bin 
Başlı Canavar (Un Monstruo de Mil Cabezas) filmini de vu gruba dâhil edebiliriz. Bu filmde kocasının hastalığını 
tedavi ettirmek için uğraşırken, işi silalıla adam kaçırmaya kadar götüren bir kadının hikâyesini izliyorduk. 


Usta yerli yönetmenlerimizden bir kısmı, beklenen yeni filmleri ile karşımıza çıktılar. Reha Erdem'in bir kez 
daha kendi temalarmı kullandığı ama bunu çok iyi bir şekilde yaptığı Koca Dünya ve Yeşim Ustaoğlu'nun 
otoşansür tartışmaları ile de gündeme gelen, farklı şırıflardan iki kadının benzer unsurlar taşıyan hikâyelerini 
anlattığı Zereddür, sezonun en iyi yerli filmleri arasındaydı. Her iki filmin de ortak noktası Ecem Uzun'du. 
Uzun, özellikle Tereddür'teki performansı ile genç yaşında adını sinema tarihimize yazdırmayı başardı 
kanımca. Derviş Zaim'in Rüya'sı ve Kazım Öz'ün Zer'i ise ilginç fikirler barındırsalar da sonuçta tam bir 
başarı değillerdi. Özellikle 
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Rüya'ya kaçırılmış bir fırsat gözüyle bakıyorum. Derviş Zaim'in en iyi filmi olabilecekken birkaç yanlış adım 
nedeniyle olamamış, 


Genç kuşak yönetmenlerimizden Seren Yüce'nin Rözgârda Salınan Nilüfer'i festivallerde aradığını pek bulamadı 
ama ülkenin durumunu iki aileyi odağına alarak anlatan yapısı ve özellikle senaryosu çok başarılıydı. Yılm 
başarılı yerli filmlerinden biri de Ceylan Özgün Özçelik'in Kaygı'sı idi. Bir haber kanalında çalışan ama karakter 
üzerinden hem iktidar-medya ilişkilerini hem de hafızasını yitiren toplumu başarılı metaforlarla anlatırken umut 
verici biryönetmeni müjdeliyordu. 


Elbette yabancı usta yönetmenlerden de yeni filmlerini merakla beklediğimiz isimler vardı. Martin Scorsese, 
uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Silence'ı nihayet bitirdi. Üstadın bir kez daha din meselesini ana tema olarak 
aldığı filmi seven de çok oldu, olmamış diyeni de. Ben ikinci gruptayım açıkçası, Paul Verhoeven'ın Fransa'da 
çektiği O Kadın (Elle) İse son derece tartışmalı bir yapımdı. Tecavüze uğramış bir kadın olaya tepkisi (ya da 
tepkisizliği) ve sonrasında tecavüzcü ile yaşadıkları ilk anda akla gelen kalıpların dışındaydı. Isabelle Huppert'in 
müthiş oyunu yaşananları inandırıcı kılşa da benin için sıkıntılı bir filmdi. Yine de izlenmesi gereken bir film 
olduğu muhakkak, Dardenne kardeşlerin Meçhul Kız (La Fille Inconnue) filmi de yine ustalıkla çekilmiş bir 
yapım olsa da yapı olarak önceki filmlerine fazlasıyla benziyordu. Çoğunlukla metafizik hikâyelerle karşımıza 
çıkan Kim Ki-Duk, Ağ (Te Ne?) filmiyle Güney Kore-Kuzey Kore çatışmasını fazlasıyla mesaj kaygılı bir şekilde 
anlatıyordu, Ondan daha farklı bir anlatım tarzı beklerdik doğrusu, 


Bir önceki paragrafa bakıldığında usta yönetmenlerin filmlerinin hayal kırıklığı yaşattığı sanılabilir. Ama durum 
her zaman öyle değildi. Örneğin Almodovar, yeni filmi Julfieta ile eski formunu tekrar yakaladığını 
hissettiriyordu. Ya da Asghar Farhadi, Safıcı (Forushande) ile bir kez daha ne kadar İyi bir senaryo yazarı ve 
oyuncu yönetmeni olduğunu gösteriyordu (yine de son iki filmi kadar iyi olmadığını not olarak düşelim). Jim 
Jarmusch ise,Paterson filminde sanatın illa ki çok büyük idealler peşinde koşmasının gerekmediğini, sıradan 
insanların yaşamlarındaki ufak ayrıntılardan da büyük sanat eserleri çıkabileceğini başarılı bir şekilde 
anlatıyordu. Ve yıllardır beklediğimiz 72 Trainspotting. Bizim kuşağın gençliğini ve o dönemin sinemasını çok 
etkilemiş Zrainspotfizg filminin kamera önü ve arkasındaki hemen hemcn herkes, 26 yıl sonra gelen bu devam 
filminde bir aradaydı. Bilerek ve isteyerek nostalji hissine yaslansa da kesinlikle gereksiz bir devam filmi değildi 
ve neredeyse ilkinin verdiği keyfi veriyordu. Bir 20 yıl sonra Renton ve arkadaşlarının 60'lı yaşlarda neler 
yaptığını görmeye hayır demem doğrusu. 


Returning January 27 
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TAKIN: 


CASEY AFFLECK MİCHELLE WILUAMS KYLE CHANDLER sw LUCAS HEDGES 


Bp) 


A METE EY 
KENNETM LONERGAN 


kkk kkk 
kkk kkk 
kkkkk kkk 


Biçimci yönetmenlerdenNicolas Winding Refn, Neon Şeytan (Zhe Neon Demon) ile yine seyircileri ve 
eleştirmenleri ikiye böldü. Drive kadar bayılmasam da bu kez seven taraftaydım. Çoğunlukla modacı olarak 
tanıdığımız ama İyi bir yönetmen olduğunu da bildiğimiz 'Tom Ford'un Gece Hayvanları (Nocturnal Animals) filmi, 
deçok farklı yorumlarla karşılaşan filmlerden biriydi. Film içinde film daha doğrusu film içinde kitap kurgusu ile 
işleyen yapımı, kimileri yılın en iyi filmlerinden biri saydılar, kimileri ise sadeçe 1-2 puan verdiler. Bençe çok 
başarılı bir sinema örneğiydi. 


Yazının Sonunda sezonun en iyi filmlerinin de listesi yer alacak ama hiç orayı beklemeden peşin peşin söyleyeyim. 
Benim için yılın en iyi filmi Yaşamın Kıyısında (Manchester by #ke Sea) idi. Kenneth Lonergan'm bu muhteşem 
filmi, insanın kalbini ince ince oymakla kalmıyor bunu çok başarılı bir senaryo, müthiş oyunculuklar ile 
yapıyordu. Yas duygusunu sinema tarihi boyunca en iyi veren filmlerden biri sayılabilirken bunu duygu 
sömürüsüne başvurmadan yapması da ayrıca takdir edilmeliydi. 


Bir de yine Başka Sinema sayesinde izlediğimiz Veronigue'in İkili Yaşamı (La Double Vie de Veronigue) vardı. 
Kieslowski ustanın bu muhteşem filmini sinemada izlemek müthiş bir keyifti. Hâlâ izlemeyen varsa bu yazıdaki 
tüm filmleri unutun, biran önce bunu izleyin diyebilirim. 


Sezonun ilk 16'u: 


Elbette iki bölüme ayırdığımız bu değerlendirmede sezonun tüm filmlerinden bahsetmek mümkün değildi. Eksik 
bıraktığımız filmleri sevenler bizleri affetsin, Daha keşfedecek çek film var,Yazıyı bitirirken her zaman okluğu 
gibi, Haziran 2016-Mayıs 2017 arasında ülkemizde gösterime giren filmler içinden seçtiğim kişisel bir Top 10 
listesi vereyim (tekrar gösterime giren klasikler sıralamaya dâhil edilmemiştir): 
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Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) 
Geliş (Arrival) 

Neruda 

Toni Erdmann 

Beden ve Ruh (Teströl &s Lâlekröl) 

Aşıklar Şehri (La La Land) 

Gece Hayvanları (Nocturnal Animak) 
Tereddüt 

. KocaDünya 

10. Logan 

11. Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings) 


eopaampankr 


Not: , Top 10 listesinde 11 film olduğunun farkındayım. Her yıl listeye en az bir animasyon koymak 
istiyorum, İlk 10'dan film çıkartmaya da içim elyermedi, mansiyon niteliğinde 11. sıraya ekledim. 
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